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Jaargang 8 - Januari 2026

Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin

2026, Moge een engel vrede brengen!
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Vieringen in de OLV-kerk

Zondag 11 januari, 10.30 uur
Doop van de Heer 
Voorganger: Cunera Buist 
Lector: Philip Vos 
Orgel/piano: Jan Willem Fijen

Zondag 18 januari, 10.30 uur
2e zondag door het jaar
Oecumenische viering in de Centrumkerk. OLV dicht!
Voorgangers: pastor Gerard Weersink en ds. Gert Landman.

Zondag 25 januari, 10.30 uur
3e zondag door het jaar
Voorganger: Frans-Willem van de Sande 
Lector: Lidy Smeets

Zondag 1 februari, 11.00 uur 
Opdracht van de Heer 
Voorganger: pastoor Skiba

Zondag 8 februari, 10.30 uur
5e zondag door het jaar
Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard
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Het nieuwe jaar is begonnen. Een mooi jaar waarin we gezellige momen-
ten gaan meemaken en waarin ook ons kerkgebouw 100 jaar oud is en 

dus aandacht verdient. We komen daar in het voorjaar zeker op terug.

2026 wordt ook het jaar waarin we met veranderingen worden geconfron-
teerd. Denk bijvoorbeeld aan Nicole Buijtendijk die haar pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt en haar taken overdraagt. We zetten stappen om 
daar tijdig in te voorzien.

Zo kort in het nieuwe jaar worstelt u misschien ook nog met veranderingen 
die moeilijk vol te houden zijn. We noemen ze soms ‘goede voornemens’.

Nu las ik op een reclamezuil aan de A12 ten zuiden van Utrecht een tekst 
uit de serie Omdenken: “Moed is soms durven stoppen met doorgaan.”

Wat een boeiende tekst is dat! Durven stoppen met doorgaan. Dat bete-
kent dus een afslag nemen; veranderen. Voor verandering is moed nodig. 
En een verandering heeft vooral kans van slagen wanneer je zelf degene 
bent die de verandering in gang zet. Dan is er een intrinsieke motivatie  
om de verandering ook te omarmen en vol te houden.

Veranderingen zijn er altijd en overal. Dat is misschien ook wel een van de 
boeiende aspecten van het leven. Veranderingen bieden ook vaak kansen 
en daarbij wordt vaak een beroep gedaan op de inventiviteit en flexibiliteit 
van de mensen. En die eigenschappen hebben we allemaal in ons.

Ik wens u moed om te durven stoppen of om juist door te gaan.

Tot genoegen,
Tonco Roest Crollius, 

voorzitter Locatieraad OLV

Geloofsgenoten
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Activiteiten

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op donderdag 29 januari bent u van harte welkom bij de nieuwjaars- 
bijeenkomst in onze kerk. Om 19.30 uur starten we met koffie. 

Daarna is de gebruikelijke terugblik op het afgelopen jaar en worden  
de nieuwe ontwikkelingen en plannen gemeld. Vervolgens is er een korte 
voorstelling van Timon Blok en nog meer! Uiteraard zullen ook de drankjes 
en de bitterballen niet ontbreken.

Komt u ook?!
 Locatieraad en Pastoraatgroep OLV
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Zondag 18 januari 2026 – oecumenische viering 
voor de ‘Eenheid van de kerken’.

Deze jaarlijkse viering op een van de zondagen in de ‘Week van de
Eenheid’ kenmerkt zich door zoveel mogelijk met de mensen van  

de meewerkende kerken samen te komen om aandacht te besteden 
aan de eenheid van christenen, ondanks de verschillen.

Deze oecumenische viering zal plaatsvinden op zondag 18 januari,
10.30 uur in de Centrumkerk in Bilthoven. Als thema is gekozen
‘Eenheid van Geest’.

De overige kerken, dus ook de OLV, zullen op die dag niet open zijn. 
De afspraak om dit te doen, is ingesteld bij de eeuwwisseling, nu dus  
25 jaar geleden!

Voorgangers zijn ds. Gert Landman en pastor Gerard Weersink.
De collecte is bestemd voor de Stichting ‘Present’. Deze vrijwilligersor-
ganisatie biedt hulp aan huis in de ruimste zin, teneinde mensen die een 
zetje nodig hebben weer ‘op gang te helpen’ en vertrouwen te bieden.

Oecumenische Werkgroep

Oecumenische viering
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Taizé-vieringen in Bilthoven

Voor menigeen mogelijk een niet erg opvallende gebeurtenis.
Maandelijks, buiten de zomermaanden om, wordt op de laatste zondag

van de maand een Taizé-viering gehouden. De Centrumkerk in Bilthoven
biedt hiervoor gastvrijheid.

Deze vieringen in de sfeer van Frère Roger van het Franse klooster in
Taizé, zijn oecumenische, meditatieve bijeenkomsten. Er wordt gezongen
in verschillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn. Bij elke viering 
zingt het koor en spelen instrumentalisten onder leiding van Els Firet.

De eerstvolgende viering is op zondag 25 januari om 19.30 uur;  
de laatste van dit seizoen zal zijn op zondag 26 april.
Vanuit de oecumenische gedachte een aanbeveling waardig.

Loes Heringa
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Filmfestival
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Interview Mark Santer 

“De OLV-tuin is een
voorbeeld van samenwerken.”

Hoe beter we de drijfveren achter onze OLV-dienaren kennen, 
hoe groter de betrokkenheid van eenieder kan worden. 

Deze keer een gesprek met Mark Santer.
 

Wie kent Mark Santer niet? Een boeiend 
gesprek met een vakman die altijd 

op bescheiden wijze achter de schermen 
aan het werken was aan de groene entree 
voor en bij onze OLV-kerk, namelijk onze 
tuinparel. Mark is geboren en getogen in 
de zuidwestelijke hoek van Engeland en 
geschoold in bosbouw. In 1978 leerde hij 
in Stockholm Arja kennen en hij kwam in 
1979 naar Bilthoven. Een echtpaar dat een 
inspirerende meerwaarde betekende in 
en voor onze OLV-kerk. Na een paar jaar 
woonachtig geweest te zijn in Westbroek 
wonen ze sinds 1988 weer in Bilthoven. 
Tijdens zijn eerste baan bij Copijn volgde 
hij de hoveniersopleiding met specialisatie 
boomchirurgie en -verzorging. Vervolgens 
ging hij werken bij de gemeente Nieuwe-
gein als vakman met de meeste bomen-
kennis.
 
Eén van de passies van Mark was fotograferen, een professionele hobby die 
hij vele jaren heeft uitgeoefend binnen en voor de OLV-kerk. Dit als opvol-
ger van Jan Ham. Het was Arja - toen lid van de werkgroep voorbereiding 
eerste communie - die Mark uitnodigde om deze mooie functie ook voor de 
OLV-kerk uit te oefenen. Zo werden vele eerste communicanten en vorme-
lingen door hem vastgelegd. Hij herinnert zich nog als de dag van gisteren, 
hoe hij op zijn knieën rond het altaar kroop om de kinderen te fotografe-
ren! Ook OLV-feesten werden door hem vereeuwigd.
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 Maar de grote bekendheid kreeg Mark, toen hij door Hyleco en Monique 
Nauta werd uitgenodigd om hun initiatief tot het aanleggen van een tuin- 
voor-iedereen bij de pastorie mee vorm te geven. Mark vertelt:  
“Er kwam een tuinontwerp. Daarna ben ik begonnen met een beplan-
tingsplan, gevolgd door het aanleggen van de tuin. We moesten aan alles 
denken. En, een belangrijke voorwaarde voor mij was dat er ieder jaarge-
tijde iets moest bloeien. Ik herinner mij ook nog dat Arja Vincent Corne-
lissen belde voor de afmetingen van zijn rolstoel, want de tuin moest ook 
toegankelijk zijn voor mensen met een rollator of een rolstoel. Er moest 
eerst een grote hoeveelheid bomen gerooid worden. Ik deed dit in maart 
2023 vlak vóór het broedseizoen!

Gelet op de verandering, hebben we bij alle buren briefjes afgegeven om 
te vertellen dat er veel ging gebeuren. Toch was een hele grote rand-
voorwaarde en dus opgave om geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf 
van planten, struiken, bomen en niet te vergeten rijke grond. Dat lukte 
fantastisch door de vele giften en donaties van parochianen en de coör-
dinatie van Arja. Ik herinner mij ook nog dat we kosten bespaarden door 
minuscuul kleine plantjes te kopen. En jawel, het zijn grote exemplaren 
geworden. Eén probleem deed zich echter in het voorjaar van 2023 voor: 
grote droogte direct na het planten! Een sproeiteam van parochianen 

>> 
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heeft toen een fantastische 
bijdrage geleverd. Tijdens het 
Pinksterweekend 2023 werd de 
nieuwe tuin officieel geopend. 
Een prachtige mijlpaal die met 
de hulp van vele vrijwilligers 
tot stand is gekomen.” Met veel 
voldoening en een terechte 
uitstraling van trots praat Mark 
over ‘zijn tuin’. Want zo noemt 
menigeen de OLV-tuin: ‘Mark zijn 
tuin’ met veel licht en ruimte.

Via de organisatie ‘Groei en 
Bloei’ is de tuin extra in het 
zonnetje gezet tijdens het ‘open 
tuinen weekend’, vooral om te 
laten zien dat zo’n betekenisvol 
project gerealiseerd kan worden 
door samenwerking met vele 
vrijwilligers. Mark is ook heel erg 
blij met het initiatief van zijn 
echtgenote Arja om het ‘kabou-
ter pad op de berg’ te realiseren. 
Kinderen die in de tuin komen, 
genieten er steeds van.

Helaas is bij Mark een niet-behandelbare hersentumor vastgesteld. Aan  
het eind van het openhartige gesprek vertelde Mark dat de continuïteit  
voor het onderhoud van ‘zijn tuin’ naar de toekomst hopelijk gewaarborgd 
blijft: “Het is het meer dan waard voor onze OLV- kerk, maar ook voor de 
buurt”. Recentelijk begreep hij dat de mensen van de Stichting Naburen 
misschien bij het onderhoud gaan helpen. Nog een uitstekend voorbeeld 
van samenwerken en iedereen erbij betrekken.

     Jacques Reijniers
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Stichting Naburen gaat vanaf 19 januari de tuin van onze  
pastorie bijhouden. Dat gebeurt elke week! 
Hierbij de nodige achtergrondinformatie.

 
Wat doen we als Naburen?
Naast dat we een gezellige dag met elkaar beleven, zetten we ons graag 
actief in voor de samenleving. Zo helpen we als vrijwilligersgroep mee bij 
verschillende maatschappelijke organisaties. Per dag zijn we te gast bij 
verschillende organisaties, waardoor alle dagen hun eigen invulling heb-
ben. Door de verschillen in invulling, is er altijd wel een dag die past bij 
de interesse en talenten van de deelnemers en vrijwilligers. Met elkaar 
zorgen we ervoor dat iedereen van betekenis blijft.
Op deze manier slaat Naburen vijf vliegen in één klap;
1. 	Mensen met dementie hebben een bij hen passende daginvulling.
2. 	Samen zijn we van waarde voor de omgeving, dat doet goed!
3. 	Naasten voelen zich ontlast.
4.	 Maatschappelijke organisaties krijgen extra ondersteuning door betrok	

kenheid van Naburen.
5. 	We dragen ons steentje bij aan een positieve maatschappelijke op-

vatting over dementie; ‘Ook met dementie blijf je onderdeel van de 
maatschappij!’

 
Verder … biedt Naburen wekelijks een dagvullend wandelprogramma, 
waarbij we wekelijks een langere wandeling organiseren. Dit is bedoeld 
voor mensen die graag buiten zijn, maar niet graag in de tuin werken of 
klussen oppakken. Op deze manier hoopt Naburen een passende plek te 
kunnen organiseren voor alle mensen met dementie die graag midden in 
de maatschappij willen blijven staan in de gemeenten Zeist, Utrechtse 
Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede en De Bilt!
 
Voor wie biedt Naburen een passende dag?
Bij Naburen zijn we gericht op de gezonde kant van de mens en werken we 
met een aantal criteria om deelname tot een succes te maken;
1	 Het concept moet deelnemers aanspreken.
2	 Deelnemers vinden het fijn om een bijdrage te leveren aan het mooier 

maken van de samenleving.
3	 Deelnemers zijn mobiel.                                                                  >>

Onze tuin
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4	 Deelnemers die het nodig hebben, kunnen zelf medicatie innemen,  
evt. onder aansporing van een medewerker.

5	 Deelnemers zijn gebaat bij een groep.

We hanteren geen strikte leeftijdsgrens, maar richten ons primair op fysiek 
vitale mensen met dementie.

Er zijn ook redenen die maken dat Naburen niet (meer) passend is;
1	 Wanneer met deelname aan een van de dagprogramma’s de veiligheid 

van de deelnemer, andere deelnemers/vrijwilligers of begeleiders of 
omstanders in het geding komt.

2	 Wanneer verpleegtechnische handelingen uitgevoerd moeten worden 
gedurende de dag

3	 Naburen levert enkel vrijwillige zorg, dus wanneer mensen bijvoorbeeld 
weg willen, laten we hen gaan.

 
Hoe ziet zo’n dag er dan uit?
Rond 9.30 uur worden deelnemers thuis opgehaald door een vrijwilliger of 
medewerker van Naburen. Op de locatie aangekomen, starten we de dag 
met een goede kop koffie of thee. Gezamenlijk maken we plannen voor 
de dag en verdelen de activiteiten die gedaan kunnen worden op basis van 
interesses en voorkeuren.
Rond 12.30 uur lunchen we met elkaar en is er volop ruimte om met elkaar 
in gesprek te gaan. Na de lunch ruimen we op, sluiten we de ochtend af 
op de werklocatie en maken we ons klaar om een wandeling te maken. Dit 
doen we op een plek waar een van de deelnemers graag eens heen gaat. 
Na de wandeling, puffen we uit in een nabijgelegen restaurantje en ver-
wennen we onszelf met wat drinken. Na deze welverdiende versnapering, 
stappen we weer in de auto en brengen we iedereen weer naar huis.
 
We kijken ernaar uit om in de tuin van de pastorie aan de slag te gaan. 
Mocht u zin hebben om eens een project te bezoeken en het sfeertje te 
proeven, laat het ons gerust weten!
 
Lieve groet,

Albertine & Margriet
Stichting Naburen (030-8084180)
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Nog steeds is ‘corona’ een veel besproken 
onderwerp dat ons allen doet denken aan de 

recente corona-epidemie met alle consequenties 
van dien. Veel mensen ondervinden helaas nog 
steeds de (vaak ernstige) consequenties hiervan.  
 
Minder goed bekend is dat Corona de bescherm-
heilige is binnen de katholieke kerk, tegen  
epidemieën. Naar alle waarschijnlijkheid werd
zij geboren in Egypte of Syrië. Zij stierf in de 
tweede eeuw de marteldood toen ze probeerde 
mensen te troosten die werden gemarteld!  

Op 14 mei is haar herdenkingsdag. Haar relikwie-
ën werden rond het jaar 1000 naar Aken gebracht, waar ze in de  
kathedraal bewaard worden. De heilige wordt vooral vereerd in  
Oostenrijk, Beieren en Bohemen. 

In de Dionysiusparochie van Heerhugowaard bidt men de volgende litanie:
 
Heilige Corona, onze voorspreekster als epidemieën heersen, wij bidden u:
voor iedereen die besmet is met het coronavirus bid voor hen
voor alle artsen en zorgpersoneel bid voor hen
voor allen die helpen méér besmetting te voorkomen bid voor hen
voor alle mensen in quarantaine bid voor hen
voor allen die zich zorgen maken en bang zijn bid voor hen
voor alle mensen die al aan het virus zijn overleden
bid voor hen om de ontwikkeling van een goed medicijn 
wees onze voorspraak
om controle over het virus wees onze voorspraak
om wijsheid bij het nemen van beslissingen
wees onze voorspraak.

Jacques Reijniers / Bron: Wikipedia

Wetenswaardigheden

De Heilge Corona: 
beschermheilige tegen epidemieën
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Uitgel cht

De Netflixfilm ‘Ruth en Boaz’ 
is een moderne vertaling 

van het eeuwenoude verhaal 
over hen uit het oude Testa-
ment. De weduwe Ruth laat  
alles achter zich en volgt haar 
schoonmoeder Naomi van het 
land Moab naar Israël. 
Ze komt terecht op het land 
van de welgestelde en rechtvaardige Boaz. Ruth, bekend om haar eenvoud 
en trouw, huwt hem en wordt de moeder van Obed, de grootvader van 
koning David. Het moderne drama in de film speelt zich af in het zuiden 
van de Verenigde Staten. Als de vriend van Ruth overlijdt, volgt Ruth haar 
schoonmoeder naar Tennessee. De omstandigheden zijn anders (Ruth werkt 
niet op het land, maar in de muziekwereld), haar doorzettingsvermogen is 
hetzelfde. Ook de thema’s trouw, liefde en zorg om elkaar, zijn vergelijk-
baar.

Het boek ‘Het Keltisch jaar’ van 
David Cole, voorganger, schrijver 
en retraiteleider, laat de verbinding 
tussen de mens, spiritualiteit en de 
natuur zien. Via gebeden, bijbellezin-
gen, zegeningen, meditaties en litur-
gieën, brengt hij de moderne lezer 
dichterbij de oude Keltische spiritu-
aliteit. Hij plaatst zijn teksten in de 
acht punten van het Keltische jaar 
(de vier seizoenswisselingen en de 
vier middelpunten van elk seizoen). 
David Cole heeft met het schrijven 
van meerdere werken over Keltische 
spiritualiteit verschillende prijzen in 
de wacht gesleept.

Cunera Buist en Hélène Röling
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In de Samen Kerk van oktober 2025 hebt u de eerste van acht prenten van 
het Onze Vader van J. Gouppy kunnen bewonderen. De prenten hieronder 

zijn het vervolg hierop.

Uit de oude doos (deel 2)
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Notarissen Houwing van Beek
‘Altijd betrokken, altijd dichtbij!’ 

www.houwingvanbeek.nl

Spar Jan Mons
Bilderdijklaan 106 • Bilthoven

 030 228 21 80 • www.sparmons.nl

Barbara Uitvaartverzorging
Utrecht - 030 296 66 66
www.barbarauitvaart.nl

Manschot Grafimedia
030 695 99 97 

www.manschotgrafimedia.nl

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent - 030 2901451 

www.drentuitvaartverzorging.nl

Luxe Bakker Krijger
Julianalaan 40 Bilthoven 

030 228 29 12

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
Persoonlijke grafmonumenten

030 2516955 • Utrecht 
www.steenhouwerij-jansen.nl

Van Doeveren • Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk 

033 277 31 52 • Scherpenzeel

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand 
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven 

Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, 030 228 26 55 
Geopend ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur 
Informatie en misintenties.

Financiële- en Kerkhofadministratie 
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144  
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma, di, do en vr 09.00-12.30 uur 

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage 
NL38 ABNA 0218 7471 95 
t.n.v. Martha en Mariaparochie.
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV. 

Verzoek om ziekenbezoek en dopen 
via de kerktelefoon 06 450 328 62 
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof 
Philip Vos, 06 237 85 707 

Redactie 
Nicole Buijtendijk, tel. 030 274 01 44 
Jacques Reijniers, Homme Heringa, 
Fernande Probst. 

Kopij 
Aanleveren per e-mail:
secretariaatolvbilthoven@gmail.com 
Kopijdatum volgende nr. 12 januari.

I.v.m. de AVG mogen we niet zomaar
foto’s van herkenbare mensen plaatsen.
In die gevallen zullen wij zorgvuldig 
zijn om uw privacy te waarborgen.


