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12 november: jubileum symposium

Terugblik feestavond
Werkochtend kerkhof
Loop mee op Sint Maarten!




Vieringen in de OLV kerk

De vieringen zijn ook online te bekijken via de rode balk op www.olvbilthoven.nl.

Donderdag 2 november, 19.30 uur

Allerzielenviering

Voorgangers: pastor Gerard Weersink en pastor Annelies van den Boogaard
M.m.v. het koor Cantate o.l.v. Alice van Eldik

Orgel / piano: Wim Brunsveld

Na afloop gelegenheid het verlichte kerkhof te bezoeken.

Zondag 5 november, 10.30 uur

31e zondag door het jaar

Leerhuisviering

Piano: Ronald Roosjen

Intenties: Otger Meuwissen, Jos en Ronald Meijer, Lia van Baalen, Piet, Jacqueline en
Rob Linnenbrink

Zondag 12 november, 10.30 uur
32e zondag door het jaar
Voorganger: Janine Noten
Lector: Nanneke Quik
Orgel/piano: Jan Meurs
Intenties: Ad Vermeeren

Zondag 19 november, 10.30 uur

33e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard
Lector: Lidy Smeets

Piano: Jan Willem Fijen

Intenties: Frans Andriessen, Paul Linthorst

Zondag 26 november, 10.30 uur
Christus Koning

Voorganger: pastor Gerard Weersink
Lector: Tim Bottema

Orgel/piano:

Intenties



Geloofsgenoten

Afgelopen dagen was ik met echtgenote en
jongste zoon in Rome. Dat was een
bijzondere reis. Op de eerste plaats omdat
het erg leuk is om met één kind op pad te
zijn. Die heeft dan alle aandacht en dat leidt
tot mooie gesprekken en dierbare

momenten.

Maar het was ook bijzonder omdat Rome
nog steeds het katholieke geloof ademt. Ik
meen zelfs uit alle porién. Er zijn in Rome
nog altijd meer dan 400 kerken. Je vindt ze
inderdaad op alle hoeken van de straten en
ze zijn allemaal open. Ook in het straatbeeld
is nog ruim plaats voor de witte boordjes bij
de mannen en de vroom geklede nonnetjes.
Het raakte me dat het katholieke geloof nog
zo aanwezig is in Rome. Ik weet best dat ook
Rome te maken heeft met ontkerkelijking.
Ook in die stad zijn veel kerken de afgelopen
jaren gesloten. Maar het straatbeeld ademt
nog katholicisme. En dat is best
bemoedigend.

Natuurlijk zijn we ook naar de Sint-Pieter
gegaan. Keurig aangesloten in de rij. Dat
duurde uiteindelijk zo'n anderhalf uur. Maar
ook die wachttijd geeft vermaak omdat er
mensen proberen in te schuiven of voor te
dringen. En die hebben we vakkundig buiten
de rij geplaatst. Later zag ik wel een bordje
met de aankondiging dat wie wil biechten,
de rij kan passeren en direct naar binnen
kan. Daar heb ik wel even over nagedacht,

maar ik kon geen gebeurtenis bedenken die
een geloofwaardige biecht zou opleveren. Ik
ben dus keurig in de rij gebleven.

Eenmaal in de Sint-Pieter bleek dat het op
16 oktober 2023 precies 45 jaar geleden was
dat Paus Johannes Paulus Il tot paus is
gekozen. Veel belangstelling voor zijn crypte
en kapel in de Sint-Pieter. Het was ook een
hele bijzondere paus.
Wat mij iedere keer weer boeit, is de
grootsheid van de Sint-Pieter. Het is een
tamelijk leeg kerkgebouw en daarmee
vergroot het zijn grootsheid. Op de vloer in
de middengang is tekens gefreesd tot waar
andere kathedralen in de wereld komen.
Een mooie manier om de grootsheid van de
Sint-Pieter uit te drukken.

Geloven doe je deels met geloofsgenoten,
maar vooral ook zelf. En wanneer je door de
omgeving, bijvoorbeeld een stad als Rome,
steeds geconfronteerd wordt met het
geloof, dan open je nog iets wijder de ogen.
Het kan je eenvoudigweg niet ontgaan. En
het werkt aanstekelijk; althans bij mij. En zo
is een kort bezoek aan Rome op meerdere
fronten zeer waardevol.

Tot genoegen

Tonco Roest Crollius




Schoonmaakochtend Allerzielen

Op woensdag 1 november van 10 tot 13 uur
kerkhof
vanwege Allerzielen. Voor de traditionele

schoonmaakochtend op het

krentenbollen wordt weer gezorgd.

50 jaar kerkmusicus

Op Christus Koning, zondag 26 november,
zal tijdens de mis van 9.30 uur in de
Bunnikse Barbarakerk (Stationsstraat 36)
stilgestaan worden bij het 50-jarig jubileum
van onze parochiaan Piet Hein van der Ven
als kerkmusicus. Zijn broer Paul, priester in
het aartsbisdom, zal voorgaan tijdens deze
feestmis.

De kerkmuziek zal een feestelijk tintje
meekrijgen, onder andere door de
uitvoering van de kleine Orgelsolomesse
van Mozart. Het koor is voor de gelegenheid
aangevuld met enkele zangers uit de OLV
Bilthoven, waaronder zijn VIouw
Margriet. Na afloop van de viering is er

gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

SchuldHulpMaatje De Bilt

Stel dat u van een gezin in uw omgeving
vermoedt dat er financiéle problemen zijn.
Het zijn aardige mensen en u wilt ze graag
helpen. Wat doet u? Het klinkt misschien
niet logisch, maar geld geven is niet de

oplossing. Mensen met schulden hebben
een ander nodig om vervolgens samen hun
schuldenprobleem effectief aan te pakken.
lemand die een luisterend oor biedt en
zonder verwijten praktisch helpt.

Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat
veel mensen niet meer helder kunnen
denken. Ze verliezen het overzicht over hun
geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het
openmaken van de post kan emotioneel te
belastend worden. En zo raken ze steeds
verder in de problemen. Geld geven heeft
dan net zo weinig zin als een opgeheven
vingertje. Veel effectiever is begeleiding
door een deskundige en goed opgeleide
vrijwilliger.

Een Maatje helpt

Een Maatje (vrijwilliger) helpt om alle
inkomsten, uitgaven en onbetaalde
rekeningen op een rij te zetten. Wie weer
overzicht heeft en een plan om de schulden
af te betalen, heeft veel minder stress. Dan
komt er ruimte om te leren hoe je dat
overzicht houdt en om samen na te denken
over het eigen financiéle gedrag. Mensen
die niet sparen, impulsief met geld omgaan
en hun administratie niet goed bijhouden
lopen namelijk veel meer kans op (nieuwe)
betalingsproblemen dan mensen met een
laag inkomen. Een Maatje heeft ook tijd
voor een luisterend oor. Wie heeft daar
geen behoefte aan als hij/zij in de

problemen zit?



Wat/wie zoeken wij?

Samen met de landelijke vereniging
SchuldHulpMaatje willen verschillende
kerken in De Bilt graag het project
SchuldHulpMaatje vormgeven in de eigen
gemeente. SchuldHulpMaatje kan starten
zoals op verschillende plaatsen in de
omgeving al is gedaan, te weten: Zeist,
Soest, Amersfoort en Utrecht. We zoeken
hiervoor Maatjes en een codrdinator!
Informeer gerust bij Martin Meijer op
nummer 06-55364737 of via email
martin.meijer@debilt.schuldhulpmaatje.nl.

Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje
hebben aangeklopt, is de hulp van de
Maatjes niet in geld uit te drukken. ‘Ik huilde
van geluk toen ik John als Maatje kreeg. Het
is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn
administratie. Hij is mijn steun en
toeverlaat. Echt een kanjer,’ zegt K., die nog
geen schulden had, maar niet wist hoe hij
dat zo moest houden.

Boom voor pastor Zwarts

Op 21 juli 2023 bereikte pastor Frans Zwarts
zijn  60-jarig priesterjubileum. Frans is
jarenlang pastor van de OLV geweest en hij
gaat nog regelmatig bij ons voor. Bij wijze
van felicitatie en dank heeft hij een
hartjesboom (katsuraboom) van ons
gekregen. Na de eucharistieviering van 24
september heeft Frans die geplant in de
vernieuwde tuin van de pastorie (en er is
natuurlijk een bordje bijgezet).
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Symposium “Met hoofd, hart en handen naar de toekomst”

Op zondag 12 november (13:00-16:30 uur) wordt in onze kerk een symposium
georganiseerd t.g.v. 100 jaar OLV met als thema: Met hoofd, hart en handen naar de
toekomst.

De volgende sprekers hebben toegezegd hun visie op het onderwerp te geven: prof.dr.
Jozef Wissink, dhr. Hans Boerkamp en dr. Nicolette Hijweeghe. Prof.dr. Peter Nissen zal
als voorzitter het symposium leiden.

Vervolgens gaan we in een interactief ‘World Café’ uw eigen inbreng en vragen verder
bespreken! We hopen dat een levendige discussie kan worden opgezet met u allen. En
natuurlijk eindigen we met een gezellige borrel.

Aanmelden

U kunt zich nu alvast voor dit symposium aanmelden door een email te sturen naar Nicole
Buijtendijk (secretariaatolvbilthoven@gmail.com) o.v.v. uw naam en contactgegevens. Of
u kunt uw aanmelding doorgeven aan het Kerkelijk Bureau (tel. 030-2282655). Graag
horen wij ook of u alleen komt of met meerdere personen. Wees wel op tijd, want er is
beperkt plaats!

We hopen dat velen naar deze boeiende middag zullen komen!!!

~ Foto:
afsluiting

| symposium
— 2019
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Bonte feestavond

En weer werd het jubileum uitbundig gevierd. Op 7 oktober kwam een groot aahtal
parochianen bijeen voor de feestavond. Voor in de kerk was een cabaretvoorstelling die
zeer in de smaak viel.

Cabaretier Mark van de Veerdonk speelde een kapelaan uit een klein Brabants dorp waar
nog een handjevol mensen in de kerk komt. Hij had veel lof en bewondering voor deze
kerk en was goed op de hoogte. Met ook kritische noten die tot hilariteit leidden

Na de voorstelling was er een gezellige borrel met hapjes, onder de muzikale klanken
van het Harry’s Inspiration combo. Verschillende parochianen speelden en zongen mee
en er werd zelfs gedanst. Het was een erg ontspannen, vrolijke en muzikale avond!

~

il




Vormsel 2024

Op 4 februari 2024 komt mgr. H.W.

Woorts naar Eemnes om het vormsel |

toe te dienen aan onze jongeren. Wij
verheugen ons alvast zeer op deze
feestelijke viering. Begin oktober
hebben de ouders aan hun kinderen
het wvuur van hun doopkaars
overhandigd. Zo hebben ze weer een
stapje gezet richting dit grote feest. Op
deze avond hebben ouders en
kinderen elfjes geschreven over vuur.

Wat het vuur met het vormsel en de
Heilige Geest te maken heeft is uit deze

elfjes goed op te maken. We willen we
deze elfjes graag met u delen.

Vuur

Gaat branden

In je hart

Om je te verwarmen
Altijd

Vuur

Is er

Komt altijd terug
Ook als het regende
Altijd

Vuur

Ben je

Geloof in jezelf

Laat aan iedereen zien
Brand!

Vuur

Vuur schijnt
Geeft licht altijd
Ook in je hart
Vuur

Vuur

Heilige Geest

Vonken die overslaan
Veel vuur en liefde
Warmte

Vuur

Een vuurtje

In ons allen

Vonken die ons inspireren
Vuur

Vuur

Flikkerende vlammen
Vragen veel vrienden

Voor vrolijk feestelijk vertier
Vreugde!

Vuur

De Geest

Is overal en

De warmte is voor
iedereen

Vuur

Als Helper

Krachtig flexibel wonderlijk
Sterk om te helpen

Omarm

Vuur

Geeft warmte

Is in jou

Mag je in geloven
Vertrouw.

Vuur

In jou

Laat het groeien

Blijf het levenslang voeden
Passie!

Pastoraal werkster Wies
Sarot



HALLO KINDEREN
(en eh ..., alle andere mensen die dit lezen)

Wat zijn we blij dat wij dit jaar op ZATERDAG 11 NOVEMBER weer mee kunnen
doen met

HET FEEST VAN SINT MAARTEN

Loop met jouw lampion eerst langs de
SCHUTSMANTEL

. o

Zing - krijg lekkers + kaarsje

Loop door naar de OLV KERK
b

Steek het kaarsje aan en luister
om 18 en 19 uur
naar het VERHAAL over de bedelaar

neem een kleurplaat mee naar huis
wie weet win je ook nog 'n prijsje

Sint Maarten en het regenboogkaarsje, beide tekens van samen delen, hoop en
vooral Liefde !

KOM JE OOK ?

Oudere kinderen en/of volwassenen, die ons bij dit feest willen helpen, kunnen
contact opnemen met de OLV
Tel: 030 - 2282655 (ma. t/m vr. van 10 - 12 uur)
Vier 11/11 met ons mee
WELKOM |
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Op dit moment is in veel Nederlandse
bioscopen de film “Past lives” te zien. Het is
een Zuid-Koreaanse film die genomineerd is
voor de Gouden Beer voor Beste Film in
Berlijn.

De film gaat over Nora en Hae Sung, die in
hun jeugd hecht bevriend zijn, maar
gescheiden worden als Nora’s familie van
Zuid-Korea naar Canada emigreert. Twaalf
jaar later, terwijl Nora studeert in New York,

vinden ze elkaar weer via het internet.

De film vertelt een heel invoelbaar
universeel verhaal. Over toeval en het lot,
over keuzes en veranderingen, liefde, en de
dunne scheidslijn tussen het leven dat we

leiden en het leven hoe het had kunnen zijn.

10

Ook het nieuwste boek van Nikolaas
Sintobin: “Levenslessen” is aan te bevelen.
Het bevat Twintig oude wijsheden om te
groeien als mens.

In ‘Levenslessen’ grijpt Nikolaas Sintobin,
die ook internetpastor is, terug op oude
wijsheden om het leven in bloei te zetten.
Sintobin doet dat aan de hand van twintig
uit het leven gegrepen levenslessen: geduld,
twijfel, vertrouwen, danken, stilte, trots,
veerkracht, liefde, vrijheid en meer. Het
leven is een goed verpakt geschenk. De
kunst is steeds dieper door te dringen in de
eindeloze mogelijkheden die het biedt.

Deze verrassende wijsheid is een
betrouwbare richtingwijzer naar een
vreugdevol

leven.  Elke NikO\emg

levensles in Jrnkaohin

dit  boek l[vw

opent

vensters en

deuren om
de
schoonheid
van het

leven verder Hoe

oude
te ; w‘iskm\
verkennen. /oUW \gwen

n bloei zet



Activiteiten ‘ Vieringen Schutsmantel ’

Taizévieringen in de Centrumkerk

Een aantal keer per jaar, meestal op de laatste zondag
van de maand zijn er Taizévieringen in de Centrumkerk
in Bilthoven.

Het zijn meditatieve vieringen in de sfeer van het
Franse klooster in Taizé, waar mensen uit de hele
wereld samenkomen. Er wordt gezongen in
verschillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn.
Bij elke viering zingt het koor en spelen
instrumentalisten onder leiding van Els Firet.
Wie mee wil zingen in het koor of wie mee wil doen
met een instrument is van harte welkom. We oefenen
altijd om 18.15 uur voorafgaand aan de viering in de
Centrumkerk. Als je interesse hebt kun je je
aanmelden. Je krijgt dan van tevoren de liturgie
toegestuurd. Na afloop is er thee of koffie.

Plaats: Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven
Tijd: 19.30 uur

Data voor het komende seizoen:

2023: 29 oktober, 26 november

2024: 28 januari, 25 februari, 24 maart, 28 april

Martien Zigterman martien@zigterman.com

Lief en leed

Maandag 2 oktober is mevrouw Ton
Hehenkamp overleden, een trouwe en actieve
parochiaan. Zij is 93 jaar oud geworden.

11

ledere zaterdag om 10.30 in de
kapel van de Schutsmantel.

‘ Vieringen Koperwiek ’

ledere eerste donderdag van de
maand, oecumenische viering om
19.00 uur, Koperwieklaan 3

‘ OLV wandelochtend ’

ledere laatste donderdag van de
maand om 10.00 uur, vanaf de kerk

‘ Informatie ’

Vanwege de nieuwe wet bescherming
van persoonsgegevens mogen wij niet
zomaar foto’s plaatsen waarop mensen
herkenbaar zijn. In die gevallen zullen
wij uiterst zorgvuldig zijn om uw privacy
te waarborgen.
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Notarissen Houwing en van Beek
“Altijd betrokken, altijd dichtbij!”
030 2290811 Bilthoven
www.houwingvanbeek.nl

ERA Makelaardij Coljee
Verkoop, taxatie
Bilthoven, Den Dolder
0302202940 info@coljee.nl

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

Informatie

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

Kerkelijk Bureau

Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur
Informatie en misintenties.

Financiéle en kerkhofadministratie
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma, wo en vr 09.00-12.30 uur

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en
Mariaparochie.

Bijdragen zijn bestemd voor de OLV.

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof
06 23785707 (Philip Vos)

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451
www.drentuitvaartverzorging.nl

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Van Doeveren Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel
www.vandoeveren.nl

Verzoek om ziekenbezoek en dopen
via de kerktelefoon 06 45032862
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Redactie
Peter Leermakers, 06 54295143

Kopij

samenkerkolv@gmail.com

Kopijdatum volgende nummer: 13 nov.
Looptijd: 26 november — 3 januari
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