Eerste zondag van de Advent, 30 november 2025

Jesaja 2, 1-5
Romeinen 13, 11-14
Matteüs 24, 37-44





Inleiding.

Vandaag luisteren wij naar een lezing uit het evangelie volgens Matteüs. 

Dit evangelie is geschreven kort na de verwoesting van de tempel, in een tijd van grote onzekerheid en verlies. De mensen waren hun houvast kwijt.

De nabijheid van God wordt – nu de tempel er niet meer is - zichtbaar in de Messias.Geleidelijk aan beginnen mensen te begrijpen dat Gods aanwezigheid zich laat zien in het hier en nu–en niet aan het einde der tijden (1). 

En dat kan op momenten gebeuren waarop we het niet verwachten. 

In de eerste lezing schetst de profeet Jesaja een hoopvol visioen van een betere wereld.De prachtige slotzin klinkt als een uitnodiging: “Kom, laatons wandelen in het licht van de Eeuwige”.

Maar dat ismakkelijker gezegd dan gedaan. Wandelen in het licht van de Eeuwige. Hoe doe je dat, als de halve wereld in brand lijkt te staan en het licht soms ver te zoeken is? 

Nu in de Adventtijd -  maar eigenlijk op iedere dag -  mogen we bij die vraag stilstaan.






Overweging.

De decembermaand en de Adventsweken kunnen je een dubbelgevoel geven. Het is een tijd van welvaart en armoede, van vrede en geweld, van gezelligheid en eenzaamheid. Zou je deze tijd van het jaar liever overslaan? Of toch juist wel vieren?En wat betekent het dan voor je? 

Voor Loed Loossen, de pater Jezuïet die vroeger ons leerhuis begeleidde en die in zijn leven ook moeilijke momenten heeft gekend, heeft de Advent te maken met de aard van ons bestaan.
Zolang we leven kan er altijd vernieuwing en verandering plaats vinden. Dat geldt ook voor ons geloof. We zijn altijd onderweg, ergens naar toe, nooit definitief, het kan altijd anders. Er is altijd toekomst voor wie zichzelf niet opsluit (2).

Mijn vader van 89 had destijds veel verzorging nodig. Op een dag viel plotseling zijn gezichtsvermogen uit. Hij werd aan beide ogen blind. Hij, die een zeer belezen man was, raakte in een depressie.
En toen gebeurde er iets bijzonders. Na 2-3 maanden begon er iets te veranderen. Zijn aandacht ging niet langer vooral naar binnen, maar weer naar buiten. Hij begon vragen te stellen: hoe gaat het met de kinderen? En hoe gaat het met jou? Zijn humor kwam terug en er konden weer grapjes gemaakt worden. Ik herinner me nog goed zijn beminnelijke glimlach.
Er scheen ineens licht in de duisternis.

De Advent kan bij ons het besef levend houden dat de situatie waarin je verkeert nooit het laatste woord heeft. Niet je succes,maar ook niet je verdriet. Je hebt altijd nog iets voor je. Je betrokkenheid op anderen en je zicht op waar het in het leven eigenlijk om gaatkunnen altijd nog groeien, zegt Loed Loossen. 

Als je ervoor openstaat, als je ernaar uitkijkt, kun je misschien de kleine signalen van verandering herkennen. Een glimlach, een oogopslag, een schouderklopje dat aangeeft ‘ik ben er voor je’.
Ze kunnen onverwacht komen. Zorg ervoor dat je klaar bent voor dat onverwachte. Vandaag spreekt het evangelie over waakzaam zijn

Waakzaam zijn is niet passief afwachten. Het betekent alert leven met onze oren en ogen open. En niet in slaap zijngeraakt door bijvoorbeeld routine, onverschilligheid of consumptie.

De overheid roept ons momenteel op praktisch waakzaam te zijn en noodpakketten samen te stellen voor het geval gas, water en licht uitvallen.
Het evangelie roept ons deze week op om óók na te denken over een geestelijk noodpakket. We beschikken over twee bijzondere eigenschappen die ons kunnen helpen om waakzaam te blijven. Je zou ze kunnen noemen: nieuwsgierigheid en spiritualiteit.

De eerste eigenschap, nieuwsgierigheid, gaat over onsaangeboren verlangen om de wereld feitelijk te leren kennen, zoals het heelal, de natuur om ons heen, goede en kwade gebeurtenissen en onze medemens.
We willen onze wereld begrijpen en liefst ook voorspellen. Ook de leerlingen in het evangelie zijn nieuwsgierig en vragen naar feiten: wat is het teken van uw komst? Wanneer zal het gebeuren? 

De wetenschapper Robbert Dijkgraaf  schreef hierover onlangs in een column in dagblad Trouw: “Onze nieuwsgierigheid vermindert met de jaren. We gaan meer vertrouwen op wat we al weten en we keren ons af van het onbekende”(3).

Een oude vrouw leerde hem een belangrijke les.
Ze was diep nieuwsgierig. Dat uitte zich in hetintrinsieke plezier om vragen te stellen; niet omdat diealtijd tot nuttige antwoorden leiden, maar uit pure verwondering over de wereld en de rijkdom van het onbekende.
Belangrijke aspecten van nieuwsgierigheid zijn kritisch denken, vragen stellen aan een autoriteit, zoeken naar bronnen en accepteren dat er op veel vragen geen simpel antwoord is te geven. Vooral in deze complexe tijd.

Juist op latere leeftijd toont nieuwsgierigheid zijn waarde, zegt Dijkgraaf.
Ze leert je omgaan met onzekerheid en met verandering. 
Interesse in de ander helpt je in het aangaan van verbindingen. 

Tot in de laatste week van haar leven - ze wist dat ze ging sterven - bleef de oude vrouw nieuwsgierig. Samen bespraken zij nog een wiskundig onderwerp in meerdere dimensies. Haar afscheidsgroet was ‘tot ziens in de zoveelste dimensie’.

Door nieuwsgierig te zijn naar de wereld om ons heen,blijft onze spiritualiteit fris en dynamisch.
Spiritualiteit is het zoeken naar een diepere betekenis en verbinding in ons leven. Het gaat vooral overhet verlangen om jezelf te leren kennen.Er is een bekend gezegde: Wie God wil leren kennen, moet eerst zichzelf leren kennen.
Onze aandacht richt zich dan meer naar binnen.Op stille momenten kunnen er vragen in je opkomen zoals:Wie ben ik, dat ik er ben? Wat is mijn plaats opaarde?
Ensoms kan er ineens een stem klinken die je een nieuw inzicht geeft. Misschien een herwaardering van je eigen leven. 

Spiritualiteit maakt dat ons handelen dienstbaar wordt. 
Dienstbaaraan de richting die je innerlijke licht aangeeft. 
Voor de profeet Jesaja was dat de weg van vrede en recht tussen alle mensen. Voor ons een oproep om te luisteren naar wat ons eigen innerlijke licht zegt en daar ook concreet vervolg aan geven.

Tot slot, het is de kunst om te leven in het hier en nu en ons niet af te sluiten voor de momenten die ertoe doen. 
We kunnen niet voorspellen of en wanneer er in ons leven iets zichtbaar wordt van het koninkrijk Gods. Maar we kunnen het wél verwachten, overal en op elk moment.

Daarop kun je je met hart en ziel voorbereiden. En dat is vreugdevol.












Inspiratie:
1–Vóór het luiden van de klok, Janssen/Zuidberg
2–Kerugma en Het derde testament, LoedLoossen
3 –Trouw 9 november 2025


Voorbeden.


Barmhartige,
God van leven,
biddend willen wij verbonden zijn
met hen die door de hardheid van het geweld
dichtgeslagen zijn, blind en doof gemaakt.
Open hen voor Uw tedere nabijheid.
Raak hen aan.
Dat ze mogen opstaan en nieuwe levenskracht opdoen.



Barmhartige,
God van leven,
maak ons zacht en mild
wanneer wij ons afkeren van elkaar,
open ons wanneer wij ons afsluiten, 
cynisch en vol wantrouwen.
Dat er een nieuwe stroom op gang mag komen
daar waar wij niet meer geloven 
in de verrassing van alledag.



Barmhartige,
God van leven,
wees er in ons leven,
wees er hier en nu,
op deze plaats waar wij verzameld zijn.
Doe ons opengaan voor het geheim van elkaar
en schenk ons uw levenskracht,
uw Geest die ons doet ademen,
die ons nieuw leven geeft.





