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Inleiding


De onzekerheden en de emoties waar we in onze tijd mee geconfronteerd worden zijn een gegeven waar we geen invloed op hebben. Wat we wel hebben is een keuze hoe we ermee omgaan. En dàt wordt grotendeels bepaald door hoe je in het leven staat en wie je werkelijk bent.

Vandaag gaat het evangelie over twee voorbeelden hoe mensen in het leven staan. Het is de bekende vergelijking tussen de farizeeër en de tollenaar.
Beiden hebben in de traditie geen beste reputatie en aan ons wordt gevaagd om daar doorheen te kijken. 

De eerste lezing komt uit het boek van Jezus Sirach. 
De lezing gaat over het omzien naar elkaar. Ook hier is de onderliggende vraag vanuit welke levenshouding en overtuiging we naar elkaar omkijken. Wie we werkelijk ten diepste zijn.





Overweging.

Er is een bijzonder schilderij waarop de farizeeër en de tollenaar allebei zijn afgebeeld in de tempel (1). De farizeeër is geschilderd als een vrome man, trots en voldaan met zichzelf, een mooie mantel en ‘goodlooking’ en met een biddende houding die routine verraadt. De Tollenaar staat onderaan in een hoek van de tempel, nederig en geschilderd als een ontredderd mens met een machteloze blik. 
Het bijzondere aan dit schilderij is dat de gezichten van de Farizeeër en de Tollenaar op het schilderij sterk op elkaar te lijken. Het blijkt hetzelfde gezicht te zijn, dat geschilderd is als twee kanten van één mens, als twee momenten van hetzelfde leven. En als je goed kijkt naar dat gezicht, herken je het gezicht van de schilder zelf. 

Het schilderij nodigt uit om tot jezelf te komen, in contact te komen met wie je werkelijk bent. Bijvoorbeeld, door je af te vragen op wie je het meest lijkt: op de farizeeër of op de tollenaar? Zijn er trekjes in beiden die je herkent? En, op wie zou je zèlfwillen lijken?

De farizeeër stond met opgeheven hoofd in de tempel, zag zichzelf als middelpunt en in het gebed had hij het vooral over zichzelf, over de goede dingen die hij had gedaan in zijn leven. Eigenlijk bad hij vooral tot zichzelf. Hij zette zich af tegen anderen, hij oordeelde en vond zichzelf beter, vooral in het naleven van de regels. 
De farizeeër denkt geen bekering nodig te hebben. 

De Tollenaar stond in dezelfde tempel, een beetje op afstand, alleen, de ogen terneergeslagen; hij zag wat er bij hemzelf fout ging en hij klopte zichzelf op de borst, wat een teken was van schulderkenning;en hij vroeg om genade. De tollenaar had niet veel woorden nodig en stond open voor bekering en besefte dat hij het niet alleen kon.Hij kwam toen dichter bij zichzelf dan ooit.

Je openstellen voor iemand kan je kwetsbaarheid zichtbaar maken. Misschien dat de farizeeër dat niet wilde omdat hij ergens bang voor was. Bang voor kritiek, of bang om zijn positie te verliezen.

Kwetsbaarheid is echter geen vorm van zwakte. In tegendeel.

Toen prof. Brené Brown als gerenommeerd sociaal wetenschapper een toespraak, een zgn. TEDTalk, moest houden over het onderwerp Schaamte besloot ze vlak van tevoren het over haar eigen burn-out en therapie te hebben. Dit in plaats van een objectief verhaal over onderzoek en  cijfers, zoals haar als wetenschappelijk onderzoeker was geleerd (2). 
Ze stelde zich kwetsbaar op waarmee ze, zeker als vrouw, het risico liep haar aanzien als gerenommeerd wetenschapper te verliezen. 
Na afloop voelde zij zich kwetsbaar en onzeker en vroeg ze zich af of ze er wel goed aan had gedaan.
Maar de volgende dag ontving zij een stortvloed aan respectvolle waarderingen over haar oprechtheid en de betrokkenheid waarmee ze sprak over het onderwerp schaamte en wat haar zelf overkomen was. Op een kwetsbare manier praten over haar eigen ervaringen gaf een heel belangrijke positieve wending aan haar leven, vakmatig in haar werk en privé in haar gezin.

Het is moedig als je je kwetsbaar opstelt naar anderen, naar jezelf of naar God.

Volgens Erasmuswijzen de oorspronkelijke Griekse Bijbelteksten op het unieke vermogen van de mensom zijndaden en met name zijn fouten in ogenschouw te nemen en te overpeinzen (3). 

Dat is precies wat de tollenaar doet. 
Hij stelt zich open, 
komt tot zichzelf en kan omzien naar het verleden.

Het is een optimistische boodschapvan Erasmus.

En Lucas leert ons vandaag dat je dat bij uitstek kunt doen als je je voor de Eeuwige, de Ene openstelt, als je bidt (4). 

Lucas is de enige evangelist die het leven benoemt als het volgen van een weg. Je zou in de lezingen van vandaag drie wegen kunnen zien die je zelf kunt gaan.

Allereerst, de weg van de stilte. 
Zoek de stilte en kom tot rust.  En alshet je lukt en je dan ook luistert naar de stilte ervaar je misschien iets van de eeuwigheid waar wij onderdeel van zijn. En dat kan vertrouwen geven.

De tweede weg is de weg van bescheidenheid en open houding.
Voor God gaat het niet om rijkdom of armoede, om goed of kwaad, of om spiritueel te zijn. Het gaat erom de Ene aanwezig te laten zijn en voor die Ene te staan met open handen. 
Er kunnen dan vragen in je opkomen. Vragen zoals ‘mens, wie ben je dat je er bent?  Waar is je zus of broer? En waar ben jezelf?  Waar ben jezelf ten opzichte van waar je wil zijn? ‘

De derde weg is de weg van dankbaarheid en geven. 
Als we meer tot onszelf komen, kunnen we beseffen dat veel in ons leven ons is aangereikt. Onze talenten, ons karakter, de goede mensen om ons heen, onze welvaart. En daar mogen we dankbaar voor zijn. 
Jezus Sirach zegt dat we vanuit deze dankbaarheid mogen geven aan anderen. Geef aan anderen wat aan jou gegeven is. Dat brengt leven.

Tot slot, het gaat er vandaag niet om te kiezen tussen twee mensen; dan zouden we hetzelfde doen als wat de farizeeër deed, namelijk zichzelf beter achten dan de tollenaar. 

Het gaat erom dat beiden in een nieuwe fase iets van elkaar kunnen overnemen om hun leven beter te maken. 
De farizeeër bidt, vast en geeft aalmoezen. Het zijn de drie klassieke godsdienstige deugden, die ook door Jezus worden geleerd (1). De tollenaar zal zijn oude stijl van leven moeten afzweren en bij de farizeeër in de leer kunnen gaan om een nieuwe te vinden.  En de farizeeër op zijn beurt kan de tollenaar als voorbeeld nemen om zich kwetsbaar op te kunnen stellen en metopen handen te staan voor de Eeuwige, de bron van ons bestaan.

De Eeuwige geeft ons aan onszelf, geeft ons de kracht onszelf te zijn en te blijven of om onszelf terug te vinden. 
Het gaat erom dat je je op rechte wijze verhoudt tot de Ene, tot jezelf en tot je naaste.
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