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Overweging 

 

Hoe vaak hebt u sinds middernacht iemand al een gelukkig Nieuw Jaar gewenst? 

Of een Zalig Nieuwjaar, of is dat te ouderwets? 

En wat wenste u die iemand dan eigenlijk toe? Of dacht u  nergens specifiek aan, 

is het meer dat, wat je gewoon zegt vandaag? 

Is het meer zoiets als: hoe gaat het met je? waarop je automatisch antwoord, oh goed hoor. In zo’n situatie 

heb ik weleens de neiging om te denken: wil je het echt weten? Wil je wel weten, dat ik moe en eenzaam 

en verdrietig ben of wil je het geruststellende: oh goed hoor, dat verder geen verplichtingen oplevert? 

 

Ik zou met u willen kijken naar dat gelukkig en zalig. 

Laten we beginnen met gelukkig. 

 

Eeuwenlang was geluk iets voor de eeuwigheid.   

Aanvankelijk had het bestaan, in het paradijs. Maar met de erfzonde werd de mens het paradijs 

uitgejaagd, de verderfelijke aarde op en werd het geluk in het paradijs opgesloten. Later, als je voldoende 

kuis, sober en onthecht geleefd had, zou dat verloren gegane geluk misschien weer naar je toekomen. 

Alles wat maar een beetje leuk was, was zondig en zaak van de duivel en hield je af van het eeuwige 

geluk. En dat eeuwige geluk zou dan  o.a. bestaan uit het mogen aanschouwen van de Eeuwige en verder 

alles beleven wat op aarde verboden was geweest. Het hele leven was gericht op het hiernamaals. 

Maar van lieverlee kwam daar verandering in. 

De mensheid ontwikkelde zich meer en meer, het dagelijkse leven werd iets gemakkelijker door wat meer 

welvaart. Nieuwe ideeën in gang gezet door renaissance en verlichting weekten het geluk als het ware los 

van de eeuwigheid en werd het iets wat ook op dit ondermaanse te bereiken viel. 

 

Wat wensen wij iemand toe met ons Gelukkig Nieuwjaar? 

Gaat het om wat Herman Pley noemt een hebbeding? Iets wat met een toepasselijke mindset eenvoudig te 

realiseren moet zijn, iets wat met een cursus, een abonnement, een seminar of masterclass binnen te halen 

is en waarvoor de wetenschap dan garant staat! En Ja, als dat je  niet lukt, hoor je bijna bij de loosers. 

Gaat het om een prachtige zonsondergang, een regenboog, een frisse bergwandeling, een goed glas wijn 

liefst in het gezelschap van een of meer goede vrienden, op een mooie plek met soms ook een plezierig 

achtergrond muziekje? 

Gaat het om blijvende goede gezondheid, voldoende financiële armslag, een liefdevolle relatie, kinderen 

die het goed doen, een dierbare vriendschap? 

Gaat het om puur toeval, zoals het winnen van de hoofdprijs in de staatsloterij, net zoiets als ieder ander 

geluk dat in een klein hoekje zit? 

In andere landen gaat het misschien om onderdak, eten en drinken en school, een opleidingsmogelijkheid, 

voldoende medicijnen, het terugvinden van je ouders of je kinderen, een deken tegen de kou. 

 

Al het nu genoemde kun je ook rangschikken onder de noemer welzijn, welbevinden 

En is welzijn of welbehagen een vorm van  echt geluk, of bedoelen we met geluk toch iets anders? 

 

Aan wat voor geluk we ook denken, we kijken aan het begin van het jaar even in de toekomst, die voor 

ons duister is. Dat heeft ook iets beangstigends, we weten niet wat het nieuwe jaar gaat brengen, we 

hopen er het beste van en wensen elkaar het allerbeste. 

 

En dat kan ook zegen zijn. Het woord “zalig”, in andere talen en andere bijbelvertaling is vaak: 

“gezegend”.  

 

In de eerste lezing van vandaag, uit het boek Numeri, krijgt Mozes een zegen aangereikt die niet kijkt 

naar een duistere toekomst, en die niet spreekt over gezondheid en geluk.  



Die zegen heeft vooral iets van: weet je gezegend, wees je bewust van de nabijheid van de Eeuwige. Hij 

gaat met ons waar niemand met ons gaat. De Eeuwige wil zijn “zijn” met ons delen. 

Het is de vernieuwing van het verbond. De Eeuwige gaat naast je staan om je bij te lichten, om iets van je 

jaar, je leven te maken 

 

Als dat je deel is, blijft er niets meer te wensen over. Dan is geluk bijna vanzelfsprekend.  Het is een 

zegen die je wil bevrijden van alle getob over de toekomst. Je bent in handen van de Eeuwige. Beter kun 

je het niet treffen.  

 

In de zegenbede uit Numeri klinken drie wensen door: 

Een bede om bescherming: moge God je behoeden op je weg 

Een bede dat Gods welwillendheid je mag begeleiden door jou aan te zien 

Een bede dat Hij zijn gelaat naar ons mag keren en ons vrede mag schenken. 

 

Zegenen is goed van iemand spreken, goede dingen van en tot iemand zeggen. 

Waar we elkaar tot zegen zijn, laten we merken dat de ander kostbaar is en tot veel goeds in staat. 

We zeggen wel eens: “Mijn zegen heb je”. Daarmee geven we aan dat iemand OK is, dat hij zijn eigen 

weg kan en mag gaan. We maken duidelijk dat hij ons vertrouwen heeft. 

 

Er is veel dat we alleen moeten doen, waar we alleen voor staan. Beslissingen moeten we zelf nemen, 

problemen moeten we zelf oplossen, anderen kunnen ons raad geven, maar ons leven is onze eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

Wanneer de zegen is uitgesproken, blijft deze op iemand rusten. De zegen gaat met iemand mee. Alles 

waarmee men in aanraking komt, kan met dezelfde zegenkracht vervuld worden. 

 

Ik mag hier al een aantal jaren mee voorgaan en iedere keer is er voor mij geen mooier moment dan 

wanneer wij daar achter het altaar de zegen voorzingen en dan het koor achter ons en u allen voor ons luid 

invallen en zingen: “zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht.” Het voelt dan alsof je 

helemaal in die zegen ondergedompeld wordt en alle eenzaamheid en verdriet even weg is. Dan weet je je 

gezegend en ben je je bewust van al je zegeningen. 

 

En zouden we dat elkaar niet willen toewensen, Gods zegen en onze zegen. 

Maar omdat ook uw welzijn en welbevinden mij ter harte gaan wens ik u allen niet alleen een gezegend, 

ook een gelukkig Nieuw Jaar. 
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