Zondag 17 december 2023
3¢ zondag van de Advent; zondag Gaudete

Lezingen: Jes. 61, 1-2a.10-11; (Magnificat); 1 Thess. 5,16-24; Johannes 1,6-8.19-28.

Overweging

Met overgave hebben we bij de aanvang gezongen: ‘De nacht loopt ten einde, de dag
komt naderbij’ en die stelligheid hebben we nog eens sterk onderstreept met het thema
‘Ster van Hoop’. Dus alle reden voor ‘Gaudete’, ‘Wees blij’. Tegelijkertijd huiver ik! Mijn
gedachten zijn ook elders. Bij kreten in protestmarsen, bij 't gedreun van de kanonnen en
bombardementen met zoveel verdriet en slachtoffers. Eerlijk. Dat raakt me diep. Kun je
dan nu wel zeggen: ‘wees blij’? Ja. En Nee, omdat we absoluut onze ogen en onze harten
niet mogen sluiten voor de ernst van wat er in de wereld gebeurt. Dat raakt ons allen. Wij
beleven een geschiedenis, die pijnlijk getekend wordt door geweld, oorlogen, slavernij en
dictaturen.

En toch zeg ik en mogen we zeggen: ‘wees blij’. Tegenover die harde realiteit hebben wij-
hoe kwetsbaar ook- een tegenwicht. Geloof , hoop, liefde. Daarover moeten we ‘t vandaag
hebben. Het gaat om onze geestelijke weerstand en de kracht van de hoop.

Heel persoonlijk ook. Heb ik die? Hebt u, jij die? Misschien met moeite. Maar daarom zijn
we hier. In onze gemeenschap, als gelovigen, als Kerk, kan ‘t vuur branden, ‘t licht
schijnen: symbool! de Adventskaars! Niet alleen omdat ‘t zo aardig is al die lichtjes. 1k
bedoel het licht van de eeuwenoude sterke oproep van profeten, zoals Jesaja: ‘het kan
anders door daden van gerechtigheid en vrede’. Het kan anders zeiden ook Johannes de
Doper en Jezus en later al hun leerlingen. En nu vandaag gaat het om ons, die 3¢ J. Ben jjj
volgeling van profeten, ben jij gericht op hoopvolle toekomst waaraan gewerkt moet
worden?

Naar eigen geweten mag u het zelf invullen. Voel u niet onmachtig. U kunt aandacht
hebben voor kleine mensen, voor wie klem zit, voor de geringe, voor slachtoffers aan
beide kanten van het geweld, voor de armen. Sluit u aan bij alle goeds dat er gebeurt in
kleine kring of wereldwijd. Zoek vrede en licht in het dagelijks gebeuren en steun
initiatieven tot vrede, waar het kan.

Eén ding is belangrijk, om die kracht te behouden: Geen discussies of ‘t wel zin heeft! Dat
deden Johannes en Jezus ook niet. Integendeel. Zij wezen de weg, zoals Johannes
verwees naar Jezus, in wie hij de aanwezigheid heeft ervaren van Gods Geestkracht.
Jezus is ‘de ster van hoop’. Hij liet Johannes melden: ‘Kijk naar de goede dingen die
overal gebeuren’, dat mensen opstaan, blinden zien, zieken genezen. Zeker ook nu.

Echter niet zonder een: ‘maar’, dat we ook moeten beseffen en dragen: Het is Jezus en
Johannes vergaan zoals menig profeet ook in onze tijd. Wie opkomt voor zwakken, voor
de rechten van ieder mens als jouw medemens, kan verguisd worden, op zij geschoven,
bedreigd, gedood. De profeten werden en worden gemarteld. Johannes zag in Jezus ‘het
Lam Gods’, die ons zal dopen met water en Geest.

Men dacht dat ‘t afgelopen zou zijn. Maar nee. Met alle kracht is het doorgegaan, daarom
zijn wij hier. Hun licht is niet te doven, hun Geestkracht niet te blussen. Eén ding moet u
wel vasthouden: de beproeving, het “geduld”.



Jezus waarschuwde al: wees waakzaam, de komst van de Mensenzoon, de eindtijd ligt in
de hand van God. Daar hebben wij niet over te oordelen. Reden om ons licht brandend te

houden! En dus Kerst te vieren: Jezus’ komst in ons midden!! Voor u allen: “Gezegende
Kerstdagen”.

Frans Zwarts, pastor.



