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Muziek voor aanvang van de viering: The Rose, Bette Middler 

Openingslied: Vriendelijk licht (GVL 570) 

Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zoals een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, 
als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw Mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Woord van welkom 
 
Gebed om vergeving   
(met ‘Heer ontferm U’ St. Jansmis van R. van Mazijk) 
 
Gebed 
 

Koor: Heer, ontferm U 
Allen:  
 
 
Gebed 
 
Koor: Christus ontferm U 
Allen:  
 
 
Gebed 
 
Koor: Heer, ontferm U 
Allen:   
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Gebed voor de opening van de Schriftlezingen 
 
Lied: Het woord dat ik jou geef (GVL 460) 
 
Het woord dat ik jou geef  
is niet te zwaar 
is niet te hoog 
jij kunt het volbrengen. 
 
Inleiding op de Lezingen 
 
Eerste lezing: Deuteronomium 30, 10-14 
 
In die dagen sprak Mozes tot het volk: Als gij de stem van de Heer uw God hoort, 
dan moet u aan de heer gehoorzamen en alle geboden en voorschriften 
onderhouden die in dit wetboek staan opgetekend; dan moet u met heel uw hart en 
heel uw ziel terugkeren tot de heer uw God.  
De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten 
uw bereik.  Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen: “Wie zal naar de 
hemel gaan om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen 
volbrengen?”  Ze zijn niet overzee en u hoeft niet te zeggen: “Wie zal de zee 
oversteken om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen 
volbrengen?” Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus 
volbrengen.  
 
 

Antwoordpsalm: Tot U in de hoge - Psalm 25 
 

 
 
Wijs mij uw wegen Heer, leer mij uw paden kennen. 
Leid mij volgens uw woord, 
Want Gij zijt mijn God en verlosser.             Refrein 
 
De Heer is goed en rechtschapen, 
Daarom wijst Hij zondaars de weg. 
Hij leidt de geringe langs eenzame paden, 
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.     Refrein 
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De wegen van God zijn goed en betrouwbaar, 
Voor ieder die zijn verbond onderhoudt. 
Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen. 
Hij toont hun de waarde van zijn verbond.      Refrein 
 
Tweede lezing: Kolossenzen 1, 15-20 
 
Broeders en zusters, Christus Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de 
eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemel 
en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, 
heerschappijen en machten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat 
vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk 
is. Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn, 
Hij alleen. Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen om door Hem alles met 
zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten, om 
alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen. 
 
Alleluja (Taizé) 
 
Refrein (allen) 
 
 
 
 
 
Voorganger: Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal 
hem liefhebben en wij zullen tot hem komen.  
 
Refrein (allen) 
 
Evangelielezing: Lucas 10, 25-37 
 
In die tijd kwam een wetgeleerde naar Jezus toe om Hem op de proef te stellen. 
‘Rabbi,’ zei hij, ‘wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ Hij zei 
tegen hem: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?’ Hij gaf ten 
antwoord: ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, 
met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ Hij zei tegen 
hem: ‘Juist geantwoord! Doe dat en u zult leven.’ Maar hij wilde zich rechtvaardigen 
en vroeg aan Jezus: ‘Ja maar, wie is mijn naaste?’ Jezus nam weer het woord en 
zei: ‘Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze 
schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter. Toevallig 
kwam er een priester langs die weg; hij zag hem, maar liep in een boog om hem 
heen. Ook een Leviet die voorbijkwam en hem zag, liep in een boog om hem 
heen. Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was; hij zag hem en was ten 
diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en 
verbond ze.  
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Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij 
hem verder verzorgde. De volgende ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn 
en gaf ze aan de waard. “Zorg voor hem,” zei hij, “en als u nog meer kosten moet 
maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden.”  Wie van die drie is naar uw mening 
de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen?’, Hij zei: 
‘Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.’ Jezus zei tegen hem: ‘Doe dan 
voortaan net als hij.’  
 
Evangelieacclamatie (allen): 
 
 
 
 
Overweging 
 
Muziek: You raise me up, Josh Groban 
 
Gebed van geloof en vertrouwen  
 
Wij geloven in een God 
die ons het leven gegeven heeft. 
Die ons uitgerust heeft 
met de mogelijkheden en gaven die we hebben. 
Die verlangt dat we daarvan gebruik maken 
en onze plichten niet verzaken. 
 
Wij geloven in Jezus van Nazareth, 
die ons geleerd heeft 
wat daadwerkelijke solidariteit betekent. 
die ons maant tot geloof in eigen kunnen 
en bescheidenheid over onze prestaties 
in het licht van wat ons door God geschonken is. 
 
Wij geloven in wereldwijde solidariteit 
van mensen onder elkaar, rijk en arm. 
Dat zij van elkaar mogen leren 
om hun stem te verheffen tegen ongerechtigheid 
en in bescheidenheid de dagelijkse plichten te vervullen. 
 
Wij geloven in een gemeenschap van mensen 
waarin de één opkomt voor de ander, 
waarin alle nood gelenigd wordt 
en de liefde voor elkaar 
nieuw leven mogelijk maakt. 
Amen 
 



6 
 

Klaarmaken van de altaar gaven en collecte 
 
Onder de collecte wordt het lied gezongen: 
Voor mensen die naamloos (GVL 644) 
 
Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan; 
ontwaakt hier nieuw leven: 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan: 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken, 
wij kunnen bestaan. 
 
Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan: 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen, 
wij worden verstaan. 
 
Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan: 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 
 
Tafelgebed  
 
Een tafel met brood en wijn 
met bloemen en kaarsen 
en wij allen er om heen, 
biddend tot U, God, 
dat wij ons werkelijk kunnen keren 
naar U en naar elkander. 
 
In uw goedheid  
hebt U laten zien 
wat het betekent 
zorg te dragen voor elkaar. 
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U hebt ons dat getoond 
in Jezus van Nazareth. 
Die zich keerde naar een ieder 
vooral ook naar mensen in nood, 
naar zieken en armen, 
naar de uitgestotenen in zijn tijd. 
 
In Zijn naam mogen wij op weg gaan 
in Zijn naam mogen wij  
die goede herder zijn, 
in onze tijd en samenleving. 
 
Zo zijn wij bezig 
om in naam van Jezus 
deze wereld nieuw te maken. 
Door Hem voelen wij ons aangesproken 
en hebben wij weet van de taak 
die ons dag in dag uit wacht. 
 
En wij bidden tot Hem 
dat wij de kracht vinden 
om te zoeken naar mensen 
ver weg en dichtbij. 
Voor hen die te dikwijls alleen staan. 
Wij hopen, dat ook wij 
wanneer het nodig is, 
de vreugde mogen ondervinden van 
het gevonden worden. 
 
Wij weten dat wij tot Hem kunnen gaan 
omdat Hij tot een uiterste liefde 
ons zo is voorgegaan. 
 
Daarom ook mogen wij nu 
Zijn teken van vriendschap overnemen 
en het brood van het laatste Avondmaal 
in onze handen nemen, 
het breken en uitdelen, 
tot heil van ons allen. 
En mogen wij de beker van zijn lijden 
en dood opnemen, laten rondgaan, 
en er uit drinken, 
tot gedachtenis aan Hem. 
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Zo staan wij samen voor U, God, 
grote en kleine mensen, 
om de onderlinge liefde waar te maken. 
Wij bidden U voor de mensen, 
groot en klein, 
in onze parochiegemeenschap; 
voor alle mensen die op weg zijn 
naar die nieuwe stad van God. 
Mogen wij in de geest van Jezus Christus 
zo samen verder gaan. 
 
In dit vertrouwen 
willen wij tot U bidden, God, 
met de woorden van Jezus, Uw Zoon. 
 
Onze Vader  (Uit het Liedboek der kerken, nr 1006) 
 
Onze Vader in de hemel  
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar Een. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in Uw Rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn. 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen 
zoals ook wij niet willen blijven staan 
bij de fouten van een ander 
maar weer samen verder gaan. 
 
Help ons om te zien wat goed is, 
en wat slecht is, boos of naar.  
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven dat U onze wereld leidt. 
Met Uw Geest en licht helpt U ons verder 
hier en nu en straks, en altijd. Amen. 
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Communielied: Hij brak het brood  
 
Hij brak het brood en nam zijn dood in eigen hand,  
Hij gaf de wijn, zijn stervenspijn, ons in de hand.  
 
Nu gaat zijn dood als levensbrood van hand tot hand:  
Zijn stervenspijn wordt vreugdewijn in ieders hand.  
 
Leven en dood zijn wijn en brood in onze hand:  
zo zal voortaan de dood een gaan ten leven zijn.  
 
Communieviering 
 
Lied onder de communieviering: Ik zie in de sterren  
(M. de Geus /D. Zwart) 
 
Ik zie in de sterren 
dat u de bron bent van alle licht. 
Ik zie in de nachten 
dat u het licht bent van elke dag. 
Ik zie in de dagen 
dat u de zon bent die altijd schijnt. 

 
Ik voel in mijn noden 
dat u de hand bent die mij beschermt. 
Ik hoor in mijn vragen  
dat u het woord bent dat alles zegt. 
Ik vier in mijn vreugden 
dat u de grond bent van mijn geluk. 

 
Ik zie in de wereld 
dat u de schoot bent van alle goeds. 
Ik zie in de naaste 
dat u de God bent die mensen schept. 
Ik zie in mijn schaduw 
dat u het licht bent waarin ik leef. 
 
Voorbeden 
Na elke voorbede zingen wij:  
 
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar (H.Oosterhuis/A.Oomen) 
 
Muziek: Make you feel my love, Adele  
 
Mededelingen 
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Slotgebed en zegenbede: 
 
Voorganger: 
De levende zegene en behoede U 
De levende doe zijn aangezicht over U lichten 
En zij U genadig 
De levende verheffe zijn aangezicht over U 
En geve U vrede 
 
Allen: 
Zegen ons en behoed ons, 
Doe lichten over ons Uw aangezicht 
En geef ons vrede. 
 
Slotlied: Lied om mee te gaan  
 
Wij moeten gaan; aan 't lied van bevrijding 
voegden we weer een eigen refrein, 
zagen rondom de glans van herkenning 
hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn. 
Vonden het Woord, eerder gehoord, 
als nieuwe bron op eigen terrein. 
 
Laten we gaan. Geloof in de zegen 
die onze God steeds toegezegd heeft, 
in niemandsland soms worst'lend verkregen 
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft. 
Neem van hier mee, het vaste idee 
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd. 
 
Neem bij het gaan de mantel van vrede 
die we behoedzaam om mogen slaan, 
waarin de Naam vol kleur is geweven. 
Vage beschutting in mensenbestaan. 
In de woestijn, vruchten en wijn:  
vrede en zegen! Laten we gaan.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 


