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Licht dat leven geeft

Jaargang 8 - april 2026




( Vieringen in de OLV-kerk

Zondag 29 maart, 10.30 uur

» Palmzondag

Voorganger: Frans-Willem van de Sande

Lector: Margriet van der Ven, Tim Bottema

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Sabine van de Zande

Donderdag 2 april, 19.30 uur

» Witte Donderdag

Voorgangers: pastor Annelies van den Boogaard en Astrid Veldhuis
M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Sabine van de Zande

Vrijdag 3 april, 15.00 uur
» Goede Vrijdag
Voorgangers: Astrid Veldhuis en Janine Noten

Vrijdag 3 april, 19.30 uur

» Goede Vrijdag

Voorgangers: Martin Meijer en Cunera Buist
M.m.v. het koor Cantate o.l.v. Alice van Eldik
Orgel/piano: Wim Brunsveld

Zaterdag 4 april, 22.00 uur

o Paasnachtviering

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard

Lector: Edward Giesen

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Sabine van de Zande

Zondag 5 april, 10.30 uur

o Eerste Paasdag

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard
Lector: Hans van Ojen

Orgel/piano: Reeuwert Tromp
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Zondag 12 april, 10.30 uur

» Tweede zondag van Pasen

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard
Lector: Philip Vos

Orgel/piano: Jan Meurs

Zondag 19 april, 10.30 uur

» Derde zondag van Pasen
Voorganger: pastor Gerard Weersink
Lector: Tim Bottema

Orgel/piano: Alice van Eldik

Zondag 26 april, 10.30 uur

« Vierde zondag van Pasen

Voorganger: Frans-Willem van de Sande en Annelies van de Molen
Lector: Nicolette van Doeveren

Orgel/piano: Reeuwert Tromp




Geloofsgenoten

e bevinden ons momenteel in de veertigdagentijd. De vastentijd voor
Pasen. Een periode van onthouding en bezinning. Dus ook een periode
om ons een innerlijke spiegel voor te houden en de vraag te stellen wat er
goed gaat en wat er minder goed gaat.
Hebben we nog wel voldoende oog voor onze naaste?
Zijn we nog genoeg aan het delen in plaats van te ontvangen?
Bieden we nog steun of vragen alleen maar steun van anderen?

Het zijn vragen waar ik in de aanloop naar Pasen meer mee bezig ben dan
in andere fases van het jaar. En alleen al dat gedachtenproces is waarde-
vol. Het hoeft niet per se te leiden tot grote veranderingen in opstelling of
houding. Een dergelijke verandering volgt, denk ik automatisch wanneer
er antwoorden komen op die bezinningsvragen. Antwoorden die allerminst
eenvoudig zijn. En soms ook antwoorden die niet komen. Vragen kunnen
onbeantwoord blijven. Of je ervaart heel diverse antwoorden op dezelfde
vraag.

Dat klinkt misschien wat abstract, maar zo voel ik dat zelf niet. Het ge-
dachtenproces is waardevol en goed om periodiek, bijvoorbeeld eens per
jaar, te doorlopen. En maar al te vaak leidt zo’n gedachtenproces toch ook
tot een veranderende opstelling. Meer oog voor de personen om ons heen.
Ik heb de overtuiging dat we niet alleen voor ons zelf leven, maar zeker
ook voor onze omgeving. Wanneer we ons dan de vraag stellen of we voor
onze omgeving voldoende zichtbaar zijn, groeit die zichtbaarheid vanzelf.

En zoals de natuur weer zichtbaar wordt met haar frisse groen en mooie
kleuren, zo gun ik ook u een nieuwe kracht om die zichtbaarheid te tonen
en van steun voor de naasten te zijn.

Want onze geloofsgemeenschap beleven we samen.

Tot genoegen,
Tonco Roest Crollius,
voorzitter Locatieraad OLV
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( Pastoraatsgroep )

et is bijna Pasen als u deze Samen Kerk onder ogen krijgt. Maar de

deadline voor kopij ligt begin maart. Toch is het niet moeilijk om nu al
in de sfeer te komen. We zijn bij de Pastoraatsgroep (PG) namelijk al volop
bezig met Pasen.

Elke drie weken komt de PG bij elkaar en een vast onderdeel op de agen-
da is het bespreken van de vieringen. En dan kijken we zowel terug naar
wat geweest is, als naar de periode die komen gaat. Dit doen we samen
met een afgevaardigde van de werkgroep Liturgie. En u begrijpt het al,
de focus ligt nu al helemaal op de Goede Week, het hoogtepunt van het
kerkelijk jaar.

Maar ook een hoogtepunt als je ziet wat er allemaal georganiseerd wordt.
En om maar enkele zaken te noemen: de Palmpasenviering als start van
de Goede week, het maken van de Palmpasenstokken, het bezoek van de
kinderen met Palmpasenstokken aan de Schutsmantel, de voorbereidingen
van beide koren (OLV-koor én Cantate) voor al die vieringen, de intense
viering op Witte Donderdag en zelfs twee op Goede Vrijdag (juist medita-
tief van aard), de indrukwekkende Paasnachtviering met het vuur buiten
en het binnenbrengen van het Licht in de donkere kerk en tot slot de
Eerste Paasdag met na afloop paaseieren zoeken in de pastorietuin.

Binnen de PG zijn we er trots op dat we dankzij al die mensen die vrijwillig
hun steentje bijdragen, zo’n bloeiende gemeenschap zijn en ook dit jaar
weer samen Pasen kunnen vieren.

Ik wens u dan ook van harte een Zalig Paasfeest.

Frans-Willem van de Sande
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( Loslaten en groeien ... )

opstaan na een herseninfarct

n de vorige Samen Kerk kon u het bericht lezen dat Peter Nissen twee

lezingen zou verzorgen als begin van de tocht door de woestijn in de
vastentijd. We konden toen niet voorzien dat hij door een tweede hersenin-
farct getroffen zou worden en daarna zou overlijden. Dat gebeurde luttele
uren nadat Leo Fijen twee podcasts met hem had gemaakt en zijn verhaal
op beeld had vastgelegd.
De eerste bijeenkomst is inmiddels voorbij. De tweede bijeenkomst is op
1 april om 11.00 uur in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk. Daar
gaan we kijken naar het tweede deel van Peters verhaal en daarna gaan we
met elkaar in gesprek. U bent van harte welkom.

Annelies van den Boogaard

( Dank voor zoveel reacties )

“Door goede machten stil omgeven...“ (Bonhoeffer)

o heb ik mij gevoeld in december tijdens mijn ziekenhuisopname. Al

die weken waren dat Philip, de kinderen, de goede zorg van artsen en
verpleging EN de vele kaarten, appjes en bloemen die wij ontvingen uit de
OLV. Heel veel dank daarvoor! Gelukkig ben ik nu al enkele maanden thuis
aan het herstellen en dat zal nog even duren. Geduld is een schone zaak.

Met Annelies van den Boogaard zou ik in de Paasnachtviering voorgaan,
maar dat vraagt nog teveel van mij. In die viering staat de bevrijding

van het volk Israél centraal uit het angstland Egypte. Omdat de Eeuwige
het water van de Rode Zee deed terugwijken, kon het volk over de droge
bodem verder trekken naar het Beloofde Land. Gedragen door vast vertrou-
wen op de Eeuwige die toekomst geeft, Licht dat leven geeft.

We mogen geloven dat wij dat volk zijn; wij mogen ons daarin herkennen
(in deze context). Er kan een proces in je leven zijn waarbij je je omge-
ven voelt door muren van water. Water als beeld van chaos, verlatenheid,
angst, eenzaamheid en dan kun je je afvragen ‘red ik het wel, waar is
God?’ Het is leeg om je heen - kil - hoe moeilijk is het - én toch: vertrouw,
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laat de vragen los. God, de Eeuwige is bij jou in al je kwetsbaarheid. Hij
is een bodem onder je voeten en een bescherming in al je kwetsbaarheid.
Een mantel van liefde.

Wie God is, heeft geen mens ooit gezien. Alles wat we weten, is dat tel-
kens weer in de geschiedenis mensen door Hem worden gegrepen, door zijn
liefde geraakt en die jou omgeven en dat zoiets je leven kan veranderen,
een nabijheid, een liefde die onbenoembaar is, maar die is als macht die je
omgeeft. En die je draagt zelfs door het water heen.

Koosje Vos Butijn

(Als Nicole niet meer de spin in het web is )

De pensionering van Nicole komt snel dichtbij. Ik gun haar dat zij bij alles
wat zij opgebouwd heeft in 23 jaar met vele vrijwilligers door mag gaan.
Als u in het vrijwilligersboekje kijkt, komt u haar naam heel veel tegen.

Nu zij met pensioen gaat, gun ik haar dat zij zorgeloos mag vertrekken en
graag in onze buurt blijft. Alle kennis en ervaring mogen bouwstenen zijn
om verder te gaan. Het zal anders worden, de tijd is anders. Mensen ver-
binden zich niet meer voor lange tijd aan vrijwilligerswerk.

Hoe zouden we verder kunnen gaan?

Wat dringend opgepakt moet worden, is de bezetting van het kerkelijk
bureau. Het is het visitekaartje van onze gemeenschap en eigenlijk kost
het niet veel tijd. Eenmaal per twee weken bent u van tien tot twaalf
gastheer/-vrouw op het bureau.

Wat wordt er van u verwacht:

Allereerst dat u vriendelijk en hartelijk de mensen aan de deur en aan
de telefoon te woord staat. Belangrijk is dat u goed kunt luisteren. Dat
u handig bent met de computer en dat u proactief en nauwkeurig bent.
Steeds zal uw aandacht gevraagd worden voor allerlei praktische zaken
zoals reserveringen, doopbewijzen, bestellingen en het kopieerapparaat.
Veel zult u spelenderwijs ontdekken.

Het kerkelijk bureau is vaak een gezellige plek, omdat er veel mensen even

koffie bij je komen drinken. En je krijgt een indruk van de levendigheid
achter de coulissen. >>>
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We hebben nu nog enkele maanden de tijd en Nicole kan over onze schou-
der meekijken. U begrijpt dat we niet zonder u kunnen. We willen een
open en gastvrije gemeenschap blijven en dat zullen we echt samen moe-
ten oppakken. Als u zich maar enigszins aangesproken voelt, belt u mij dan?
(tel. 06 442 078 78). Dan kunnen we het verder met elkaar bespreken.

Annelies van den Boogaard

( Het kerkelijk bureau )

Voor de volgende zaken kunt u bij het kerkelijk bureau terecht:
 (Mis)intenties

» Reservering van zalen in de pastorie

» Doopbewijzen en inschrijvingen in de doopboeken

« Informatie m.b.t. vieringen en activiteiten in de kerk

 Voor overige zaken kan het kerkelijk bureau u doorverwijzen
Het KB is ‘bemand’ op werkdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur.
Tel. 030-228 2655 - e-mail: kerkelijkbureauolv@gmail.com

Om 10.30 uur is er koffie!

( Wat is de betekenis van Pasen )

oor de redactie van Samen Kerk is mij gevraagd een stukje over de bete-

kenis van Pasen te schrijven. Dat kwam goed uit omdat de Paaswake al
van kinds af aan mijn favoriete viering is. Het licht van de Paaskaars dat in
het donker aan iedere kerkganger wordt doorgegeven. De symboliek rond de
Paaskaars, het borrelen van het doopwater in de doopfontein, het hernieu-
wen van onze doopgelofte en natuurlijk het delen van brood en wijn.

Het Paasevangelie brengt ons dichter bij de dieperliggende boodschap van
Pasen. Als de naaste vrienden en volgelingen van Jezus zijn graf bezoeken,
blijkt de gestorven Jezus verdwenen. Wat een verwarrende gebeurtenis
moet dat voor hen zijn geweest. Ze voelen angst en ontzetting, ongeloof
en aarzeling. Elke evangelist heeft zijn eigen versie van het verhaal. Bij
Matthetls is het een engel die vertelt dat Jezus is opgestaan uit de dood
en dat ze naar Galilea moeten gaan om hem te zoeken.
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Wat is het Galilea van onze tijd? Waar zoeken wij God die door de dood is
heengegaan? In onze liefde voor andere mensen? In het geven van leven
aan onze naasten? Bij vergeving en barmhartigheid? Ziekte en oorlog,
vernedering en hebzucht, moedeloosheid en egoisme horen helaas tot onze
dagelijks realiteit. Het Paasverhaal over het lijden van Jezus gaat over

het leven hier en nu: het vallen, het opstaan en het samen verdergaan en
elkaar bemoedigen. ledereen kent verdriet of stuit op persoonlijke, maat-
schappelijke of politieke weerstand. Niet de val in de diepte heeft het
laatste woord, maar de opstanding, lijkt dit evangelie ons te zeggen.

Het blijft een groot geheim hoe we ons de verrijzenis theologisch en his-
torisch moeten voorstellen. Misschien hoeven we deze ook niet letterlijk
te snappen, maar kunnen we er vertrouwen uit putten dat we op de goede
weg zijn en dat elke wanhoop, elk lijden ten goede kan keren. Pasen is
een feest van hoop op een nieuw begin, een feest van liefde die de dood
verslagen heeft. Het laat ons al wakend uitkijken naar een nieuwe dag en
doet ons opstaan uit ons graf van angst of moedeloosheid. We worden er-
door geraakt en komen in beweging. Pasen is dus geen zaak van het hoofd,
maar van hart en handen. Pasen is te doen. Je gaat anders, dieper en
intenser leven, bevrijd van angst. Je geeft je niet over aan wanhoop, maar
beseft dat je mag leven voor jezelf en voor de ander en voor een betere en
rechtvaardiger wereld.

Natuurlijk is Pasen niet los te zien van de Stille, Goede week met zijn
thema’s, symboliek en rituelen. Van de intocht in Jeruzalem op Palmzon-
dag tot de voetwassing en het laatste Avondmaal op Witte Donderdag, de
kruisiging op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, de dag van bezinning voor
we het Paasfeest van de opstanding ingaan. Vanwege de lengte van dit
artikel kan ik daar echter niet verder op ingaan.

Augustinus vatte het kort samen met de woorden Festa ipsa clamant (de
feestdagen verklaren zichzelf). Je gaat in deze week door de grote gebeur-
tenissen (vieren, vallen, sterven, opstaan) van het leven van Jezus heen.
Als Jezus na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen verschijnt, laat hij zijn
kruiswonden zien. Hij is niet
langer dood maar leeft. Ook
wij kunnen met onze littekens
steeds weer opstaan en leven
en Jezus ontmoeten.

Ik wens u een hoopvol

en betekenisvol Pasen toe,

Cunera Buist
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Interview met de (junior)kosters

Het was een genoegen om met drie van onze juniorkosters op een avond
in de huiskamer van de voormalige pastorie te spreken over hun
drijfveren, werk en gedachten. De gesprekspartners waren Sander en

Eva van Doeveren en Anneke van de Sande. Sander en Eva hebben al een
inspirerende functie na hun studies. Anneke zit nog op het HNL. Zij verte-
genwoordigden tijdens dit gesprek de zeven (junior)kosters in onze kerk.
De andere drie zijn: Merel van Doeveren, Nienke van der Hart, Madelief
van der Hart en Anneke van de Sande. Het rooster voor hen wordt gemaakt
door Arja Santer.

De junioren vulden elkaar heerlijk aan:
“We leveren allerhande hand- en span-
diensten, zoals het verzorgen van de
kaarsen, het klaarleggen van de gewa-

| den in de sacristie, zetten de altaartafel
klaar en luiden de klokken (tegenwoordig
elektrisch). We zijn allen uitgenodigd
voor deze functie en vinden het prachtig
om de tradities en rituelen in onze kerk
in stand te houden. Het is voor ons ook belangrijk dat we hieraan een
bijdrage kunnen leveren tijdens de vieringen. Vroeger waren er veel meer
juniorkosters. Het is jammer dat we eigenlijk met zo weinig zijn. De The-
resiaschool en de heilige Communie vormden een bijna logische stap naar
het juniorkosterschap. En de realiteit leert ons ook dat er in het algemeen
weinig jongeren tijdens de vieringen aanwezig zijn. Vroeger hadden we
ook altijd eens per jaar een gezelligheidsbijeenkomst, soms ook extern.
Dit versterkte onze onderlinge band. Het zou weer wel mogen, een hei-dag
bijvoorbeeld...”

Een interessant onderwerp tijdens het gesprek was ook de aanleiding om
de functie van juniorkoster te willen vervullen. Veelal komt het door de
thuissituatie: vader en/of moeder dragen ook al bij aan onze kerk: het is
dus cultuurbepalend. De junioren gaan verder: “Het is ook een gemakkelij-
ke manier om verbonden te blijven met onze kerk. We werken in de luwte
en zijn tijdens de vieringen in de sacristie. Het is een charme voor ons om
‘onzichtbaar’ te zijn. Maar we ervaren wel degelijk dat we een bijdrage
leveren die iets te betekenen heeft. Ook voor onszelf heeft het een grote
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betekenis. We leren bijvoorbeeld gestructureerd werken, omgaan met cha-
0s en niet voorziene situaties. Het vormt ons dus en geeft ook de noodzake-
lijke rust. We leren ook in die rust na te denken over spirituele aspecten.”
Het junior koster zijn vraagt ook om een praktische structuur. Arja Santer
heeft daarvoor een ‘Kostersmap voor junior kosters’ gemaakt. Landelijk be-
staat er een heus ‘Kostersboek. Een wegwijzer voor kosters in de Kerk van
de Roemeinse ritus’. In 2011 uitgegeven door het Centrum voor Parochiespi-
ritualiteit. De junior kosters spreken ook hun zorg of anders geformuleerd
‘hun wensen’ uit. Zo hopen zij dat er meer juniorkosters bij komen, dat

er een beeld kan komen hoe dit in andere parochies gaat, dat er weer een
keer een gezamenlijke dag komt met allen en zelfs dat er eens deelgeno-
men kan worden aan de landelijke kostersbijeenkomst. Want, zo stellen zij
in koor: “Het is een mooie en betekenisvolle rol in onze OLV Kerk en dat
mag best meer bekend worden”. Het gesprek zelf was meer dan betekenisvol.

Jacques Reijniers

Alice van Eldik in het zonnetje gezet

Op 8 februari vierden we als gemeenschap het 45-jarig
jubileum van Alice van Eldik als kerkmusicus. Voor
die gelegenheid werd het Cantatekoor, waarvan Alice

al jarenlang de dirigente is, met muzikale vrienden en
vriendinnen van haar aangevuld. Wat een feest om met
zo’n groot koor te repeteren en te zingen. Voor die gele-
genheid zongen we behalve het bekende koorrepertoire,
ook de ‘Cantique de Jean Racine’ van Gabriel Fauré en
één van de mooiste koralen van Bach: ‘Jesus blei-
bet meine Freude’. We werden begeleid door Wim
Brunsveld, onze vaste pianist/organist en fluitiste
Enny de Winter. Alice werd er verlegen van toen ze
na de viering werd toegesproken. Achterin de kerk
was na afloop een gezellig samenzijn waar Alice ge-
feliciteerd werd door familie, vrienden en geloofs-
genoten. We kijken er allemaal met veel warmte en
genegenheid op terug.

Janine Noten
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Uitgel 'L cht

e tentoonstelling Marc Chagall - De Kleurenpoéet is te zien in het
Lalique Museum in Doesburg tot en met 21 juni 2026.

Deze expositie richt zich op Chagalls terugke-
- rende thema’s, zoals vrouwen, moederschap,
. bijbelse verhalen en mythische figuren. Zijn
karakteristieke kleurengebruik, religieuze

| motieven en poétische beeldtaal komen hierin
helder naar voren. De selectie van grafiek en
% andere werken is overzichtelijk gepresenteerd,
waardoor de thematische samenhang goed te
volgen is. De rustige museumomgeving biedt

; ruimte voor aandachtige beschouwing, waar-
#a door details en symboliek extra tot hun recht
komen. Het geheel vormt een waardige intro-
ductie tot Chagalls oeuvre én een verdieping

" voor wie al bekend is met zijn werk.

Amen is een persoonlijk en indringend

essay waarin auteur Willem Jan Otten
onderzoekt wat er gebeurt wanneer je bidt.
Hij beschrijft bidden als een beweging naar
God toe, maar ook als een moment van zelf-
onderzoek en gewetensreflectie.

Otten verkent het gebed in al zijn vormen:
tastend, luisterend en schrijvend, en laat

zien hoe het een tegenwicht kan bieden aan
de druk en materialistische tijdsgeest van nu.
Zijn heldere, poetische stijl verbindt geloof en
taal op een unieke manier en nodigt de lezer
uit om stil te staan bij aandacht, verlangen en
innerlijke rust. Het boek blijft nagalmen, juist
omdat het geen sluitende antwoorden geeft, maar een open ruimte schept
voor verwondering en introspectie.

Cunera Buist en Hélene Roling
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( Emmaus Bilthoven zoekt vrijwilligers )

mmaus is een internationale beweging van kringloopwinkels en daklo-

zenopvang die zich inzet voor solidariteit. We zijn solidair met de meest
kwetsbaren in de samenleving en staan op voor mensen die het moeilijk
hebben. Verder geldt inclusiviteit van iedereen en aandacht voor het milieu.
In Bilthoven is een (kringloop)winkel aan de Julianalaan. De winkel draait
voornamelijk op vrijwilligers. De winst gaat naar projecten over de hele
wereld. Projecten die problemen aanpakken bij de bron en die zich bezig-
houden met educatie, armoedebestrijding, gezondheidszorg en rechten van
vrouwen. Ook doneren we veel goederen aan de daklozenopvang, voedsel-
bank, kindertehuizen, statushouders in ons dorp en instellingen die zich in
Nederland bekommeren om mensen die het minder hebben dan wij.
Emmaus is dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons komen
versterken. We zoeken o.a. mensen voor de sorteerafdelingen. Dus heb je
verstand van kleding, schoenen, elektra, porselein, glaswerk of literatuur
en poézie, of heb je een hobby zoals fotografie, kunst, computers, hand-
werken etc. dan kun je die inzetten op de desbetreffende afdeling. Maar
spreekt het je meer aan om mee te gaan op de vrachtwagen voor het halen
en brengen van goederen, of wil je je steentje bijdragen als kassamede-
werker, dan ben je eveneens van harte welkom. We vragen een minimale
inzet van 4 uur per week, maar natuurlijk graag meer als je daarvoor tijd
hebt. Er zijn veel mogelijkheden die we graag eens met je bespreken als je
een afspraak maakt voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Emmaus Bilthoven heet je een warm welkom! Emmaus Bilthoven,
Julianalaan 27, Bilthoven, tel 030 225 31 26. Vragen naar Marian of Yvette.
Als je terugkijkt naar de aflevering over het ziekenhuis in Ecuador van
‘Floortje naar het einde van de wereld’, van 26-01-2026, kun je zien waar
ons geld o.a. naartoe gaat.

( Bezorger gezocht )

Wie wil kerkbladen bezorgen in Bilthoven-Noord,
omgeving Ruysdaellaan, Rubenslaan en Rembrandtlaan?
Neem s.v.p. contact op met Trees Hufener: 06 337 676 25,
treeshufener@gmail.com
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( Om te gedenken )

Zondagmorgen 1 februari heeft Lan Sing Keiner-Ho toch nog onverwacht

in alle rust haar leven terug moeten geven aan haar schepper in wie zij een
leven lang veel vertrouwen had. De laatste jaren verbleef zij in Vredenoord in
Huis ter Heide en moest zij steeds meer van haar geestelijke gezondheid inle-
veren. Haar leefomgeving werd steeds kleiner. In de kerk OLV voelde zij zich
thuis. Daar was zij jarenlang lid van het koor. Zij was een echt familiemens
en genoot van het samenzijn met haar familie, van wie zij veel steun heeft
gehad nadat zij al heel vroeg weduwe werd en als alleenstaande ouder haar
zoon Rogier heeft moeten opvoeden. Dat zij nog oma mocht worden van een
kleindochter, Sera, was voor haar het grootste geschenk. Zaterdag 7 februari
was in haar vertrouwde kerk haar afscheidsdienst waarin vele warme en lief-
devolle herinneringen werden gedeeld en waarin haar recht is gedaan om in
haar traditie afscheid te nemen. Velen hebben haar vervolgens begeleid naar
haar laatste rustplaats op Den en Rust. Dat Lan Sing moge zijn in het eeuwige
licht en moge rusten bij de bron van eeuwig leven.

Op dinsdag 3 februari is in Huize ’t Oosten op 92-jarige leeftijd onze paro-
chiaan Ton Peeters overleden. Geboren in het Limburgse Neer aan de Maas,
heeft hij als ingenieur gewerkt bij Rijkswaterstraat. Na zijn huwelijk met Nel
hebben zij 0.a. gewoond in Zoetermeer, waar ze ook sterk bij de parochie
betrokken waren. Dit ging als vanzelfsprekend door in onze O.L.V.-parochie,
toen zij in de jaren tachtig hier aan de Rubenslaan kwamen wonen: Nel hielp
mee bij het kerkelijk bureau en verzorgde met Anke Dercksen de redactie
van Samen Kerk. Ton was de hulp en rechterhand van Philip Vos en Wim Hooft
bij werkzaamheden in en buiten de kerk. Dat ging altijd gepaard met veel
gezelligheid en een positieve kijk op ons parochieleven.

Helaas moest de afscheidsviering in onze kerk op maandag 9 februari, op
wens van de familie, in kleine huiselijke kring plaatsvinden vanwege een
ernstige ziekte van de oudste broer Peter, die op de Intensive Care lag in het
UMC van Brussel. Ton is na deze intieme viering begraven bij Nel op ons kerk-
hof. Dat zij samen mogen leven in Gods licht en vrede.

Op zondag 15 februari is pastor Frans Zwarts thuis plotseling
overleden. Een hele schrik en ontzetting voor Eke van den
Berg, zijn huisgenote. Frans is 86 jaar geworden. Het bericht
van zijn sterven schokte velen in de geloofsgemeenschappen
van onze Martha en Mariaparochie, waar hij lid was van het
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pastorale team en inspirerend voorging in de vieringen. Frans was een joviale
pastor met open oor voor iedereen. Na zijn wijding is hij 0.a. benoemd als
bouwpastor, samen met twee dominees, voor een oecumenisch multifunc-
tioneel kerkcentrum in Apeldoorn; het kreeg heel toepasselijk de nhaam ‘De
Drie Ranken’. Later werd hij hier benoemd tot deken van de regio Amers-
foort-Zeist, waarbij hij pastoraal-organisatorisch veel betekend heeft voor de
plaatselijke kerken en ook was hij lid van de bisdomraad. Aansluitend is Frans
hier benoemd in het pastorale team van Baarn-Soest-De Bilt. Zaterdag 21
februari was in een volle Petrus en Pauluskerk in Soest de uitvaartdienst o.l.v.
pastoor Joachim Skiba, waarna in besloten kring de begrafenis volgde op Ma-
ranatha in Amersfoort. Dat de hemelse Goede Herder Frans nu mag opnemen
in zijn schaapstal.

Evenzeer maken wij ook melding van het vrij plotseling overlijden van

prof. dr. Peter Nissen (68 jaar). Hij was hoogleraar Oecumenica aan de
Radboud-universiteit in Nijmegen. Peter Nissen was zeer betrokken bij de
ontwikkelingen in de kerk(en) sinds het 2e Vaticaans Concilie; hij had steeds
een breder oecumenisch perspectief voor ogen en wist historische feiten en
gevoeligheden te combineren met openheid voor vragen van vandaag. Zo
verschenen van hem regelmatig artikelen over kerk en spiritualiteit in het
dagblad Trouw. Ook wij in de OLV-kerk hadden een goede band met hem.

Zo was hij tweemaal zeer betrokken bij de twee symposia die wij hier in de
afgelopen jaren in de kerk georganiseerd hebben. Zijn uitvaartdienst vond
plaats op zaterdag 14 februari in de Dominicuskerk in Nijmegen. Moge hij nu
de Hemelse Oecumenica in Gods licht ten volle beleven.

Zaterdag 28 februari overleed mevrouw Liny Rietjens-van Es op 91-jarige
leeftijd. Liefdevol heeft het gezin afscheid genomen. Liny was een natuur-
mens. Ze was graag in haar tuin en op de boot. Daarnaast had ze ook een
groentetuin. Liny liet zich kennen door het leven dat zij om zich heen schiep.
Zij zag de mensen en zag de kansen om samenzijn en harmonie te laten
ontstaan. Een mens die leefde in en vanuit liefde. Groot is de leegte die zij
achterlaat, maar mooi zijn de herinneringen die blijven. Vrijdag 6 maart heb-
ben we in kleine kring afscheid van haar genomen, waarna we haar lichaam
te ruste hebben gelegd op het kerkhof achter de kerk.

We hebben haar leven in Gods handen gelegd.
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Notarissen Houwing van Beek
‘Altijd betrokken, altijd dichtbij!’
www.houwingvanbeek.nl

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent - 030 2901451
www.drentuitvaartverzorging.nl

Spar Jan Mons
Bilderdijklaan 106 « Bilthoven
030 228 21 80 » www.sparmons.nl

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
Persoonlijke grafmonumenten
030 2516955 « Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Barbara Uitvaartverzorging
Utrecht - 030 296 66 66
www.barbarauitvaart.nl

Luxe Bakker Krijger
Julianalaan 40 Bilthoven
030228 29 12
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Manschot Grafimedia
030 695 99 97
www.manschotgrafimedia.nl
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Van Doeveren « Buro voor Architectuu
nieuwbouw en restauratie Frankrijk
033 277 31 52 « Scherpenzeel
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Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Redactie
van Altijddurende Bijstand Nicole Buijtendijk, tel. 030 274 01 44
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven Jacques Reijniers, Homme Heringa,
K .. Fernande Probst.
erkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, 030 228 26 55 Kopij
Geopend ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur Aanleveren per e-mail:
Informatie en misintenties. secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Financi€le- en Kerkhofadministratie Kopijdatum volgende nr.: 7 april
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144 .
secretariaatolvbilthoven@gmail.com I vm, de AYG mogen we niet zomaar
Bereikbaar ma, di, do en vr 09.00-12.30 uur  J0t0’S van herkenbare mensen plaatsen.
S In die gevallen zullen wij zorgvuldig
Bankrekeningnummer en kerkbijdrage zijn om uw privacy te waarborgen.
NL38 ABNA 0218 7471 95
t.n.v. Martha en Mariaparochie.
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV.
Verzoek om ziekenbezoek en dopen
via de kerktelefoon 06 450 328 62
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof
Philip Vos, 06 237 85 707
A Y




