Wij waren op de Markerwadden!

Voor 75 vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap begint de 28e juni met een luidkeels gezongen
aubade aan onszelf. Boven op het bordes van de kerk. Wij zingen als opwarming voor ons
lustrumuitje het lustrumlied en de stemming zit er al meteen in. Na de zang wurmen we ons in de
twee chique bussen die voorrijden. Als bij een heus schoolreisje worden ‘koppen geteld’, zodat aan
het einde van het reisje evenveel mensen mee teruggenomen worden als mee heen.
En waar het reisje naar toe gaat? Martin, Arjan en Hyleco onthullen de eindbestemming: de
Markerwadden! Wat een geweldig leuke bestemming. Bijna niemand is daar ooit geweest.
De bus brengt ons in drie kwartier naar Lelystad, Batavia Haven. In de haven ligt een boot op ons te
wachten. Helemaal alleen voor ons. Er is een benedendek met allemaal grote tafels en banken en de
trap op, is er een zonnedek. De boot draagt de naam ‘De Zuiderzee’. Meteen als we aan boord
stappen, worden we al getrakteerd op heerlijke koffie en iets lekkers. De kapitein heet ons allemaal
hartelijk welkom, voordat we vertrekken naar de Markerwadden. De stemming zit er helemaal in en
wordt zelfs nog een stuk beter wanneer vlak véér het vertrek ineens Vincent aan boord rolt. Hij is
speciaal thuis opgehaald met zijn eigen auto, zodat hij deze dag met ons mee kan. Wat geweldig. Na
de koffie krijgen we broodjes die op grote schalen rondgebracht worden.
Na een tijd varen, doemen aan de horizon de Markerwadden op. Een nieuw aangelegde
eilandengroep, waar het wemelt van de vogels, vennetjes en een grote diversiteit aan planten en
bloemen. Er is een prachtig paviljoen vlakbij de aankomsthaven, waar informatie over de
Markerwadden te krijgen is. Er is ook een winkeltje en er is van alles te eten en te drinken in een
café.

Maar eerst wordt de eilandengroep verkend. Er staan drie natuurgidsen op ons te wachten. Voor
iedereen die wil wandelen, is er een geschikte afstand. Dat betekent dat ook mensen in rolstoelen of
rollator met een gids kunnen wandelen. De meesten gaan mee op stap. De gidsen hebben prachtige
verhalen over het ontstaan en het beheer van de Markerwadden. Ze zijn alle drie erg gedreven en
vinden het een genot om er te mogen werken. Na afloop van de wandelingen gaan de meesten op
het terras van het paviljoen zitten, totdat we weer het ruime sop kiezen.
Op de terugweg worden we getrakteerd op een lekker glas wijn of bier en tot onze grote verrassing
komen de mensen van de bediening daarna met grote schalen ter plekke vers gebakken kibbeling
langs. Wat is die heerlijk! ledereen is het er over eens: we hebben nog nooit zulke lekkere kibbeling
gegeten!

Als we de haven van Lelystad naderen, worden we nog even toegesproken en worden Martin, Arjan
en Hyleco hartelijk bedankt voor de geweldige dag.

We stappen allemaal helemaal voldaan en een beetje rozig in de bussen, die ons terug brengen naar
Bilthoven. Rozig van de zon, de alcohol en het gezellige gepraat de hele dag door. Eén van de leden
van de lustrumcommissie valt onderweg zelfs in slaap. Wat een super uitje was dit. Nogmaals dank,
Martin, Arjan en Hyleco!

De lustrumcommissie.



