
 

 

 

Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap 
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin 

  
Jaargang 4 
april 2022 

Goede Week en Pasen 

Verder in dit nummer: 

Oostvogeltje voor Astrid Veldhuis 
Verslag voorjaarsbijeenkomst 



 

  

De vieringen zijn weer normaal te bezoeken en ook te bekijken via 

www.olvbilthoven.nl/home/rode knop.  

 

Zondag 3 april, 10.30 uur 

5e zondag Veertigdagentijd 

Voorganger: pastor Frans Zwarts 

Lector: Nicolette van Doeveren  

Orgel/piano: Jan Willem Fijen 

Cantors: Margriet Visser, Annemarie Bot, Els Vriens, Margriet van der Ven 

Intenties:  Otger Meuwissen, Paul Linthorst, Jacqueline en Rob Linnenbrink, Johannes 

van der Eng en Jeanne van der Eng-Liedmeier, Lia van Baalen. 
 

Zondag 10 april, 10.30 uur 

Palmzondag 

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard 

Lector: Tim Bottema - Philip Vos 

Orgel/piano: Irina Boronjenkova 

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Arie Perk 

 

Donderdag 14 april, 19.30 uur 

Witte Donderdag 

Voorganger: pastor Jan Stuyt s.j. 

Orgel/piano: Irina Boronjenkova 

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Arie Perk 
 

Vrijdag 15 april, 15.00 uur 

Goede Vrijdag 

Voorgangers: Janine Noten en Astrid Veldhuis   
 

Vrijdag 15 april, 19.30 uur 

Goede Vrijdag 

Voorganger: Hyleco Nauta 

Lector: Cunera Buist 

Orgel/piano: Irina Boronjenkova 

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Arie Perk  

 

 



  

Zaterdag 16 april, 22.00 uur 

Paaswake 

Voorganger: pastor Jan Stuyt s.j. 

Lector: Cunera Buist - Edward Giesen 

Orgel/piano: Irina Boronjenkova 

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Arie Perk 
 

Zondag 17 april, 10.30 uur 

Hoogfeest van Pasen; gezinsviering  

Voorganger: Janine Noten 

M.m.v. het koor Free! uit Hoevelaken o.l.v. Lodewijk de Vries 

Intenties: Frans Andriessen, Paul Linthorst 
 

Maandag 18 april, 10.30 uur Oecumenische viering in Centrumkerk 

Tweede paasdag 

Voorgangers: Astrid Veldhuis en ds. Gert Landman 

Orgel/piano:  

Cantors: Annemarie Bot, Margriet van der Ven, Margriet Visser 
 

Zondag 24 april, 10.30 uur 

2e zondag van Pasen 

Leerhuisviering 

Orgel/piano: Ronald Roosjen 

Cantors: Margriet Visser, Janine Noten, Grignon Marell, Els Vriens 
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2023 wordt een bijzonder jaar. Bijzonder 

omdat Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende 

Bijstand honderd jaar bestaat. Honderd  jaar 

veerkracht en vitaliteit. In die honderd jaar 

zijn er perioden geweest waar alles min of 

meer vanzelf ging. Maar er zijn natuurlijk 

ook perioden geweest waarin het welzijn 

van de geloofsgemeenschap niet 

vanzelfsprekend was en door de inzet van 

velen de spreekwoordelijke kar moest 

worden getrokken. In 2023 waarin we het 

honderdjarig bestaan vieren willen we graag 

een jaar van verbinding laten zijn. Met 

natuurlijk de nadruk op het vieren van dat 

eeuwfeest.  

We hebben een eeuwfeestcommissie in het 

leven geroepen onder de bezielende leiding 

van Vincent Cornelissen. In de commissie 

zitten ook Philip Vos, Janine Noten, Nicole 

Buijtendijk, Ruud Hoyng en 

ondergetekende. Het plan is om iedere 

maand een festiviteit te hebben waarmee 

wordt stilgestaan bij dat honderdjarig 

bestaan. Festiviteiten van geheel 

verschillende aard, voor jong en oud, in de 

kerk en daar buiten. De organisatie kan 

natuurlijk niet alleen bij de 

eeuwfeestcommissie liggen. We zullen dus 

een beroep gaan doen op velen van jullie 

om dat feest mee te organiseren en tot een 

succes te maken.  

 

 

 

Dit stukje is bedoeld om aandacht te vragen 

voor ons eeuwfeest en alvast uw gedachten 

aan het werk te zetten voor de vraag wie het 

leuk vindt om te helpen en te assisteren. Bij 

de opening van het kerkelijk jaar in 

september zullen we de verdere plannen 

omtrent het eeuwfeest en de invulling van 

2023 nader presenteren. 

 

Leve de OLV ! 

 

Tonco Roest Crollius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geloofsgenoten 



 

Pasen in een wereld vol  

tegenstrijdigheden 

 

Na de sobere vastentijd wordt het elk jaar 

weer uitbundig Pasen. De knoppen van de 

kastanje in de kerk zijn nog gesloten op 

Aswoensdag. Maar zie: langzaam breken ze 

en vouwen hun vijfvingerige blad open. 

Zoals op de voorkant van dit blad.  

Maar was het wel zo’n sobere Vastentijd 

voor u? We konden een volle maand lang 

onafgebroken genieten van de zon, en van 

de prachtige lentetooi die daar het gevolg 

van was. De terrassen zaten vol en de 

toerfietsen kwamen vroeger dan anders uit 

de schuur.  

Hoe tegenstrijdig is de wereld 

tegenwoordig! Prachtige natuur ja, maar 

eigenlijk veel te vroeg voor de tijd van het 

jaar, een teken van een zorgelijke 

klimaatverandering. Genieten van de zon ja, 

maar niet zorgeloos, met alle ellende die we 

dagelijks zien uit de Oekraïne. Het goede en 

het kwade in de mens strijden om voorrang. 

Het zijn ups en downs die ieder van ons zal 

voelen, ons gemoed slingert ervan op en 

neer. En wie weet wat er nog op ons 

afkomt?  

Maar het wordt elk jaar weer Pasen. Van de 

sobere knoppen gaat het naar Hosanna op 

Palmzondag. En de kruisiging op Goede 

Vrijdag eindigt bij de opstanding op 

Paasmorgen.                                                                   

 

Ook het leven van ons grote voorbeeld Jezus 

Christus slingert op en neer. Hoe 

tegenstrijdig wil je het hebben?  

Ons leven, dat van u en mij, lijkt op dat van 

Jezus.  Twijfel om de gifbeker leeg te 

drinken, en zekere overtuiging dat het 

ergens toe zal leiden. Zo zijn we allemaal 

geschapen, met onze zekerheden én 

twijfels.  

We zijn met ons hart bij de mensen in de 

Oekraïne, en bij de vluchtelingen die in 

grote getale naar ons land komen. Wat 

hebben ze meegemaakt? wat gaat er in ze 

om? Hoe zien ze hun toekomst?  

Veel zorgen en tegenstrijdigheden. Maar 

uiteindelijk weten we: het wordt elk jaar 

toch weer Pasen! 

 

Peter Leermakers 

 

  

 

 

 

 Gedachte bij Pasen 
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Fotoverslag Voorjaarsbijeenkomst  

Introductie voorzitter Tonco Roest Crollius 

Aankondiging Oostvogeltje 

Uitreiking Oostvogeltje aan Astrid Veldhuis 

Quizmasters Tonco en Ruud 

Muzikanten Paul Brandsma en Erik Roling 



 

Vastenmaaltijd 2022 

Blij dat we dit jaar weer oecumenisch bij 

elkaar kunnen komen op woensdag 6 april 

voor een inspirerend samenzijn tijdens de 

Veertigdagentijd! U kunt binnenkomen 

tussen 17.30 uur en 18.00 uur. We eindigen 

rond 19.30 uur. U bent welkom in de 

wijkzaal van de Maria Christinakerk in Den 

Dolder. 

Tijdens een sobere, maar voedzame 

maaltijd, kunt u luisteren naar het verhaal 

van Annemarieke Voorsluijs, consulente bij 

Kerk in Actie. Zij vertelt over het project 

“kansen voor jongeren in  een 

achterstandswijk in Beiroet”. Na afloop 

drinken we met elkaar nog een kop koffie of 

thee en heeft u de gelegenheid dit project 

te steunen. 

Aanmelden graag bij Riet IJsseldijk, 030-

2280091 of per mail: 

ijsselhoven@hetnet.nl.  Wij hopen op een 

gezellig oecumenisch samenzijn. 

 

Ruud Bartlema in Maria Christina Kerk 

Ruud Bartlema, theoloog en kunstkenner, 

heeft een grote interesse in de joodse 

mystieke traditie van het chassidisme. In dit 

kader heeft hij veel kennis van de Bijbelse 

werken van  Marc Chagall. Dinsdag 12 april 

geeft deze boeiende en bewogen verteller, 

met lichtbeelden, nadere toelichting  bij de 

 

Bijbelse verbeeldingen van Chagall. 

U bent van harte welkom. 

Tijd: 10.30 -12.00 uur. Plaats: Maria 

Christinakerk, Dolderseweg 123 B 

 

Gespreksavond   

in het kader van  

het Synodaal 

Proces  

 

18 mei 20.00 uur 

Dit najaar heeft paus Franciscus het 

Synodaal Proces afgekondigd. Samen met 

alle gelovigen in de kerk wil hij nadenken 

over de koers van de kerk in het derde 

millennium. Een heel ambitieus streven. 

Zeker wanneer je in aanmerking neemt dat 

de paus vooral de stemmen wil horen van 

de mensen die niet zo vaak geraadpleegd 

worden, zoals de kerkverlaters, de zieken, 

de jongeren enz. Wij willen proberen mee te 

praten en te denken over de toekomst. Op 

woensdagavond 18 mei zullen we dat doen 

door met elkaar in gesprek te gaan, na een 

korte inleiding met Power Point over het 

Synodaal Proces. Kom je ook? Je bent van 

harte welkom!  

De bijeenkomst vindt plaats in onze kerk,  

onder leiding van pastor Wies Sarot.
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Het Joodse Paasmaal 

De voorbereiding van de communicantjes is 

in volle gang. En naast de maandelijkse 

bijeenkomst bij Arja Santer in de pastorie 

met  het Godly Play-verhaal, was er dit keer 

op 12 maart een avond georganiseerd voor 

de kinderen met hun ouders. We vierden 

het feest van Witte Donderdag. De dag 

waarop Jezus met zijn leerlingen het Joodse 

Paasmaal vierde, Pesach. 

En zo vierden wij met de kinderen in de kerk 

ook Pesach. Met de verhalen uit de bijbel 

over de strijd van Mozes met de farao, de 

tien plagen en uiteindelijk de uittocht uit 

Egypte:  de reis door de woestijn op weg 

naar het Beloofde Land. 

En natuurlijk met een feestelijke tafel, met 

passende gerechten voor deze avond, zoals 

het bittere kruid en matzes, het ongerezen 

brood. Het bittere kruid, in dit geval kregen 

de kinderen peterselie en een radijsje, viel 

niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig 

sloten we af met een heerlijk paaseitje. 

Janine Noten en Frans-Willem van de Sande 

 

Bedankt! 

Bedankt voor de bloemen die we mochten 

ontvangen, het voelde werkelijk als een 

steuntje in de rug.  

Hans en Anneke Leushuis  

 

 

 

@ 
Hebben wij uw e-mailadres? 

Zo nu en dan gaat er een e-mail uit naar alle 

parochianen van wie het e-mailadres in ons 

bestand staat. De laatste mail die wij u 

gestuurd hebben, ging over de feestelijke 

nieuwjaarsbijeenkomst op 24 maart. Hebt u 

die mail niet ontvangen? Dan ben ik bang 

dat uw e-mailadres niet geregistreerd is. 

Stuur dan s.v.p. een bericht naar: 

secretariaatolvbilthoven@gmail.com. Dan 

maak ik het z.s.m. in orde! 

Nicole Buijtendijk 

 

Oostvogeltje voor Astrid Veldhuis 

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 24 

maart werd het Oostvogeltje, de 

onderscheiding van de OLV, uitgereikt aan 

Astrid Veldhuis.  Als blijk van waardering 

voor haar vele werk  voor de 

geloofsgemeenschap. Astrid is op tal van 

manieren betrokken bij pastoraat en 

liturgie. Als lid van de Pastoraatsgroep en 

wijkcontactpersoon. Als lekenvoorganger 

en als lid van de Vrienden van de OLV.  

Zie de foto op pagina 6  
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" Het kan weer...." 

Met die groet ontmoetten we elkaar 

gisteren, 22 februari jl., na maanden weer 

voor de wekelijkse repetitie in de absis op 

onze  vaste plaats voor in de kerk. Bijna 

voltallig - eindelijk konden we elkaar weer 

zien en vooral horen. En belangrijk was 

vooral dat we ons weer goed zichtbaar 

konden laten leiden door Arie Perk. Zijn 

enthousiasme  werkt zo aanstekelijk. En de 

dappere Irina ondersteunt ons trouw op de 

piano. Bovendien is het fijn elkaar 

regelmatig te ontmoeten en elkaars 

verhalen te horen. Dat alles maakt ons tot 

zo'n hecht koor.  

De mooiste binding ontstaat door  het 

samen zingen. Je voelt dat je elkaar draagt 

en dat het telkens een fijne ervaring 

is  samen te genieten van de prachtige, 

verrassende muziek. We zingen veelal 

liederen van Huub Oosterhuis, Bernard 

Huijbers, Antoine Oomen en Ton Löwental.  

We hebben  langzamerhand zoveel uit hun 

repertoire tot onze  beschikking en 

die  werken  worden maar niet sleets. Alleen 

al de repetitie montert je op. Dat zeggen we 

vaker tegen elkaar; soms denk ik wel eens, 

wij moeten ons gelukkig prijzen dat we ons 

geloof met zoveel prachtige en rijke 

eigentijdse liederen kunnen uitzingen.  

Na de liederen  voor de eerst komende 

zondag begonnen we alvast aan 

 

 

de  gezangen voor de Goede Week.  Zo 

krachtig en tegelijk zo meditatief 

meeslepend. De repetitie geeft je een 

voorproefje van de Goede Week.  

 

Beeld en gelijkenis van hem die leeft, een 

mensenzoon 

Heeft hij geen macht begeerd.... en is de weg 

gegaan, die langs de zelfkant  voert.... 

Werd niemand  met wie niemand zijn, 

En die hem zien keren zich van hem af.... 

En  hij trok het lijden aan, en droeg het als 

een lam... 

Is op de slavenmarkt gaan staan… om als de 

minste mens verkocht te worden  

En stond stom voor zijn scheerders.... 

Hem noemen wij mensen zoon van God,  

Leidsman en lotgenoot, Jezus Messias... 

 

Weinig moderne muziek voor de lijdenstijd 

kan je zo diep raken. Voor mij een van de 

vele meesterwerken van Oosterhuis en 

Huijbers.   

Zing met ons mee, je zult er geen spijt van 

krijgen.... 

André van Kempen  

PS: André revalideert momenteel na een 

lichte beroerte. We wensen hem beterschap 

Ingezonden 
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6 maart was een speciale en feestelijke dag 

voor 3 dames. Annemijn (8 jaar groep 5), 

Rozemarijn (9 jaar groep 5) en Leonore (6 

jaar groep 3) van de Theresiaschool werden 

gedoopt. 

Annemijn en Rozemarijn hadden eerder dit 

schooljaar gevraagd of ze communie 

mochten gaan doen. Dit hadden zij 

helemaal zelf bedacht en gewild. Normaliter 

is de oproep hiervoor in groep 4. Het was 

dus geen onderwerp in de klas en ze hadden 

dit ook los van elkaar bedacht. Kortom, een 

uniek moment. 

Omdat ze nog niet gedoopt waren, moest 

dat ook nog gebeuren. Leonore, het jongere  

 

zusje van Rozemarijn, wil volgend 

jaar communie gaan doen. En zo 

waren er dus 3 dames bij elkaar om 

gedoopt te worden.  

Tijdens de doopviering waren 

familie, enkele klasgenootjes en 

communicanten aanwezig. Pastor 

Meneses betrok alle kinderen 

actief bij de zegening van het 

water. Dat liet een grote indruk 

achter op de kinderen. Ook bleven 

alle kinderen erbij tijdens de doop; 

kortom alle kinderen namen niet 

alleen actief deel maar waren ook 

getuige van deze gebeurtenis. Na 

de doop werden Annemijn, 

Rozemarijn en Leonore ook nog 

eens toegezongen omdat ze met de doop nu 

ook een beetje jarig waren. Dit toezingen 

ging tegelijk over in een selfie met Pastor 

Meneses! 

De beste manier om het op te 

sommen?....... De 3 dames verwoordden 

het als volgt: “indrukwekkend”, “mooi”, 

“speciaal”, “meest speciale dag van mijn 

leven”. 

Het was gewoon een feestje voor de 

kinderen waar de ouders en volwassenen bij 

mochten zijn.  

Zij (en ook de ouders) kijken in ieder geval 

uit naar de communie op 3 juli! 

De beide doopouders 

Verslag doopviering 



 

 
 

 

 

 

Lief en Leed 
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Informatie 

Financiële en kerkhofadministratie 

Nicole Buijtendijk 

030 2740144  

secretariaatolvbilthoven@gmail.com 

Bereikbaar ma, wo en vr  

09.00-12.30 uur 

 

Bankrekeningnummer en 

kerkbijdrage 

NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha 

en Mariaparochie 

 

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof 

06 23785707 (Philip Vos) 

 

Verzoek om ziekenbezoek en 

dopen 

via de kerktelefoon 06 45032862 

secretariaatolvbilthoven@gmail.com 

 

Redactie  

Peter Leermakers, 030 2250628 

 
Vanwege de nieuwe wet bescherming van 

persoonsgegevens mogen wij niet zomaar foto’s 

plaatsen waarop mensen herkenbaar zijn. Het is 

ondoenlijk om iedereen vooraf toestemming te 

vragen, In voorkomende gevallen betrachten wij 

de uiterste zorgvuldigheid om uw privacy te 

waarborgen. 

 

 

Iedere zaterdag om 10.30 uur 
in de kapel van de 
Schutsmantel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden 

Op 12 februari is thuis aan de Goudhaantjeslaan Ton 

van de Bogert plotseling overleden. Ton is 83 jaar 

geworden. In zijn actieve leven was hij constructeur 

van beroep. Op 22 februari was de 

crematieplechtigheid in Den en Rust. 
 

In Schutsmantel is op 25 februari  Truus van Hout-

Kersten overleden, 82 jaar oud, na een moeilijke 

periode van afasie ten gevolge van een 

herseninfarct.  Truus was jarenlang een zeer 

gewaardeerd lid van ons parochiekoor. Zij was ook 

steeds bijzonder geïnteresseerd in al de 

ontwikkelingen binnen de kerk sinds het 2e Vaticaans 

Concilie. Op 2 maart was in onze kerk de 

afscheidsviering, natuurlijk met haar koor. Aansluitend 

bijzetting op ons kerkhof in het graf van haar man Jan. 
 

Op 3 maart is na korte ziekte onze parochiaan Herman 

Ravestein, in de leeftijd van 92 jaar, te midden van zijn 

gezin thuis overleden. Herman was, samen met zijn 

vrouw Tiny nauw bij onze parochie betrokken. Hij werd 

al gauw voorgedragen voor het parochiebestuur en 

kreeg vanwege zijn technische vaardigheden al snel 

zitting in de beheercommissie en werd vanwege zijn 

bereidwillige deskundigheid een vraagbaak voor 

allerlei dingen in de parochie. Hij was vele uren per 

week bezig in en om de kerk. Ook voor Gerard 

Oostvogel en de Kennedyschool was hij een vaste 

vraagbaak. Herman was een icoon binnen onze OLV-

gemeenschap. Hij was kritisch en perfectionistisch; 

alles moest goed voor elkaar zijn. Dinsdag 8 maart was 

met vele aanwezigen de afscheidsviering  in onze kerk, 

waarna de begrafenis volgde op ons kerkhof. 

Op 7 maart is in Huize ’t Oosten Annette Konings-Julien 

overleden in de leeftijd van 82 jaar. De laatste twee jaar 

Vieringen Schutsmantel 

Vieringen Koperwiek 

Iedere eerste vrijdag van de 
maand om 19.00 uur, 
Koperwieklaan 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notarissen Houwing en van Beek 
“Altijd betrokken, altijd dichtbij!” 

030  2290811  Bilthoven 
www.houwingvanbeek.nl 

 

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o. 
Samantha Drent 

030  2901451 
www.drentuitvaartverzorging.nl 

 

Luxe Bakker Krijger 
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40 

Bilthoven 
030 2282912 

 

Barbara uitvaartverzorging 
Utrecht 

030 2966666 
www.barbarauitvaart.nl 

 

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.  
-Persoonlijke grafmonumenten- 

030 2516955  Utrecht 
www.steenhouwerij-jansen.nl 

 

Spar Jan Mons, Bilthoven 
Bilderdijklaan 106 

030 2282180 
www.sparmons.nl 

 

Van Doeveren  Buro voor Architectuur 
nieuwbouw en restauratie Frankrijk 

033 2773152  Scherpenzeel 
www.vandoeveren.nl 

 

Haarmode Capello 
Bilderdijklaan 108 

Bilthoven 
030 2257015 

 
ROEST CROLLIUS DE JONG 

advocaten 
www.rc-dj.nl 

 

ERA Makelaardij Coljee 
Verkoop, taxatie  

Bilthoven, Den Dolder 
030 2202940   info@coljee.nl   

Colofon 

 

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand 
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven 
 
Kerkelijk Bureau 
Gregoriuslaan 8,  T: 030-2282655 
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur 
Informatie en misintenties. 
 
Meer adressen en bankinformatie vindt u 
op het colofon op de vorige pagina en op 
onze website:  
www.olvbilthoven.nl 
 

 

 

 
 

Kopij  
 

Aanleveren via  samenolv@gmail.com 
 
Kopijdatum volgende nummer:   
18 april 
Looptijd: 1 – 31 mei 2022 
 

http://www.drentuitvaartverzorging.nl/
http://www.barbarauitvaart.nl/
http://www.steenhouwerij-jansen.nl/
http://www.sparmons.nl/
http://www.vandoeveren.nl/
http://www.rc-dj.nl/
mailto:info@coljee.nl
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