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17 september: startzondag en quizwandeling

Terug- en vooruitblikken jubileum
lerlandreis




Vieringen in de OLV kerk

De vieringen zijn ook online te bekijken via de rode balk op www.olvbilthoven.nl.

Zondag 3 september

22e zondag door het jaar

Voorgangers: Frans-Willem van de Sande en Cunera Buist

Lector: Lidy Smeets

Orgel/piano: Jan Willem Fijen

Intenties: Piet, Jacqueline en Rob Linnenbrink, Lia van Baalen, Otger Meuwissen

Zondag 10 september

23e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard

Lector: Hans van Ojen

Orgel/piano:

Intenties: Uit dankbaarheid bij een 90ste verjaardag, Ad Vermeeren

Zondag 17 september — Startzondag (jubileumeditie)

Zie pagina’s 7 en 8 voor bijzonderheden en aansluitende activiteiten
24e zondag door het jaar

Voorganger: Martin Meijer en pastor Annelies van den Boogaard
M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Jean-Pierre Gendrault
Orgel/piano: Irina Boronjenkova

Intenties: Ronald Meijer, Paul Linthorst, Frans Andriessen, Ton Bosma

Zondag 24 september

25e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Frans Zwarts, pr.

Lector: Margriet van der Ven

Orgel/piano: Ronald Roosjen

Intenties: Johannes van der Eng en Jeanne van der Eng-Liedmeier



Geloofsgenoten

Met mijn gezinsleden tourde ik deze zomer
door Andalusié. Wat direct opvalt is de
pracht en de rijkdom die het katholieke
leven daar ten toon spreidt. Of het nu gaat
om de kathedraal in Sevilla, de op twee na
grootste kathedraal van de wereld. De
imposante Mezquita in Cordoba, nu
kathedraal maar tot het verdrijven van de
Moren in functie als Moskee. Of de veel
kleinere kerken in het oude centrum van
Marbella. Ze zijn op een bepaalde manier
allemaal even prachtig. Veel goud en zilver;
alles blinkt. Het is groots en overweldigend.

Die uiterlijke pracht zegt natuurlijk niet
zoveel over de innerlijke kracht. En u zult
het met me eens zijn dat het nu juist gaat
om die innerlijke kracht. Je kunt al het moois
uit de kathedraal van Sevilla wel naar onze
OLV-kerk transporteren, maar daarmee heb
je niet een sterkere geloofsgemeenschap.
En toen ik de fraaie versieringen van de
kerkjes in Marbella aanschouwde, waren er
vrijwel geen andere bezoekers.

De kracht van een geloofsgemeenschap
wordt gevormd, niet door de uiterlijke
pracht, maar door de mensen die er in actief
zijn. De mensen die organiseren, die
steunen, die ondersteunen en die doen.
Daarin ligt de kracht die een gemeenschap
levendig houdt. In dat opzicht is het best
mogelijk dat onze OLV net zo krachtig is als
de gemeenschap van Cordoba, Sevilla of
andere katholieke oorden in het zuiden van
Spanje.

Chapeau voor alle mensen die doen! Zonder
jullie verliest het katholieke goud haar
glans.

Tot genoegen,

Tonco Roest Crollius




De pastorietuin komt tot bloei

Heeft u de afgelopen maanden ook zo
genoten van onze pastorie tuin? ledere
zondag staan er weer andere bloemen in
bloei. Wanneer het mooi weer is, genieten
we na de viering op zondag van ons kopje
koffie (met een koekje) op een van de
prachtige terrassen met uitzicht op de
bloemenpracht.

Ook komen er steeds meer mensen uit de
buurt een wandeling door de tuin maken.
Ouders met kleine kinderen of kinderen met
hun ouders die in de Schutsmantel wonen.
Zij maken er een ommetje en laten zich
verrassen door alles wat in bloei staat. Of ze
gaan even op een van de bankjes zitten, die
er inmiddels volop zijn neergezet. Op een
van laatste zondagen bleven de mensen na
de viering langer dan normaal. Het weer
was té mooi om weer naar huis te gaan.

Dank aan met name Mark Santer, die heel
wat uren besteed heeft aan het beplanten
en bewateren. Inmiddels is er een sproei
installatie aangelegd en is de tuin verfraaid
met beelden, die oorspronkelijk in de tuin
van Gerard Oostvogel stonden (zie foto).




terugblik Jubileumactiviteiten

Op de website/actualiteiten vindt u twee verslagen met foto’s van
twee jubileumactiviteiten van de afgelopen maanden, beiden
van de hand van Janine Noten:

- Wij waren op de Markerwadden!
- Zomers kopje koffie met een praatje, cakeje of koekje

Hieronder alvast wat foto’s.

100 J'aar oLV




Zondag 17 September : GEWOON ONGEWOON

17 september belooft weer een onvervalste OLV jubileumdag te worden. Er zijn drie
opeenvolgende activiteiten. Als u ze alle drie bijwoont is dat vanaf half elf tot ca
15.30 uur. In dat geval wordt er voor krentenbollen gezorgd.

Hieronder en hiernaast de drie aankondigingen.

10.30 uur: Startzondag

De startzondag is bedoeld om het nieuwe kerkelijk jaar van onze parochie, vergelijkbaar
met een nieuw schooljaar, in te luiden. En het wordt dit jaar een groot feest want er
staat veel te gebeuren op zondag 17 september 2023.

In de viering van 10.30 uur worden veel vrijwilligers en hun activiteiten onder de
aandacht gebracht:

- het 45-jarig bestaan van ons OLV Koor en Gusta Kerckhoff als langst zingend koorlid
- het 20-jarig jubileum van Irina Boronjenkova als organiste/pianiste

- het afscheid van dirigent Arie Perk

- kennismaking met onze nieuwe dirigent Jean Pierre Gendrault

- Elk jaar opnieuw worden de OLV-lekenvoorgangers tijdens de startzondag-viering
bevestigd voor hun taak. Zo ook op deze zondag

Na afloop koffie met activiteiten in de pastorietuin (zie onder)

Voorgangers: Annelies van den Boogaard en Martin Meijer




Na de viering: Bloembollen voor de pastorietuin

De pastorietuin is deze zomer tot bloei gekomen! Om de toekomst
van de tuin luister bij te zetten is er na de startzondag de mogelijkheid om bloembollen
te doneren. Zodat we in het vroege voorjaar een zee van bloemetjes kunnen
bewonderen.

Het plan is nog niet helemaal klaar, maar u kunt zakjes bolletjes doneren of misschien
een klein bedrag storten. De tuincommissie (Arja en Mark Santer, Monique en Hyleco
Nauta) kan dan zelf een keuze maken en later in het najaar planten. Houd de website in
de gaten en de mededelingen op zondag.!

Lustrumcommissie, Janine Noten

Vanaf 12.30 uur: Quizwandeling ‘Met de OLV naar buiten/’

Na de startzondag, starten we in de kerk tussen 12.30 en 15 uur. Direct aansluitend op
de koffie. Voor krentenbollen tussen viering en wandeling wordt gezorgd. U kunt ook
een lunchpakket meenemen of eerst thuis lunchen. Deelname is gratis. Aanmelden is
niet nodig. Geschikt voor jong en oud. Naast parochianen zijn ook de buurtbewoners
uitgenodigd.

Kerk en buurt zijn historisch met elkaar verbonden. De kerk werd in 1926 gebouwd in
een buurt die nog volop in ontwikkeling was en drukte zo een stempel op hoe alles er nu
uitziet. Het eeuwfeest is daarom ook voor de omwonenden een mijlpaal. Wat weet u
van de kerk en de buurt? Daarvoor hebben we een leuke quizwandeling gemaakt van ca.
2 km. Op de route staan 15 panelen waarop u uw kennis kunt testen. Zo komt u allerlei
interessante feiten te weten. Wie woonden er op Laurillardlaan 30? Waar komt de naam
Schutsmantel vandaan? En wat is de geschiedenis van de Theresiaschool? De panelen
zijn gebaseerd op de 14 staties van de lijJdensweg van Jezus. U gaat als het ware op
pelgrimage.

Organisatie : Tine van Engelen en Peter Leermakers
Vraag:

Het huis op Haydnlaan
13 stond er in 1923 ook

al. Waarvoor diende
het huis foen?




Vooruitblik Jubileumactiviteiten

/ vooraankondiging \

Grootse feestavond !

zaterdaq 7 oktober in de kerk

Dat wil je niet missen!

Zet het alvast in de agenda!

\_ /

SAVE THE DATE!

Symposium “Met hoofd, hart en handen naar de toekomst”

Op zondag 12 november (13:00-16:30 uur) wordt in onze kerk een symposium
georganiseerd t.g.v. 100 jaar OLV met als thema: Met hoofd, hart en handen naar de
toekomst. Meer informatie volgt in de volgende Samen Kerk, maar we kunnen al wel
verklappen dat de volgende sprekers hebben toegezegd hun visie op het onderwerp te
geven: prof. dr. Jozef Wissink, dhr. Hans Boerkamp en dr. Nicolette Hijweeghe. Prof. dr.
Peter Nissen zal als voorzitter het symposium leiden. Vervolgens gaan we in een
interactief ‘World Café’ uw eigen inbreng en vragen verder bespreken! We hopen dat een
levendige discussie kan worden opgezet met u allen. En natuurlijk eindigen we met een
gezellige borrel.

U kunt zich nu alvast voor dit symposium aanmelden door een email te sturen naar Nicole
Buijtendijk (secretariaatolvbilthoven@gmail.com) o.v.v. uw naam en contactgegevens. Of
u kunt uw aanmelding doorgeven aan het Kerkelijk Bureau (tel. 030-2282655). Graag
horen wij ook of u alleen komt of met meerdere personen. Wees wel op tijd, want er is
beperkt plaats!

Het voorbereidingsteam bestaat uit: Cunera Buist, Hélene Réling, Monique Nauta, Heleen
Bastiaanse, Gerard Weersink en Jan Ham.


mailto:secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Activiteiten

lerlandreis 2024

Het komende voorjaar organiseren Truus
Kreeft en Gert Landman uit De Bilt een reis
naar het Keltische lerland. Het land waar
ooit de apostel Willibrord vandaan kwam
om in onze Lage Landen het evangelie te
brengen. Deze tocht voor moderne pelgrims
gaat langs oude hoogkruisen, prehistorische
grafheuvels en prachtige landschappen. We
bezoeken ook een middeleeuws retraite-
oord in de noordelijke provincie Donegal
waar nog steeds groepen worden

ontvangen.

De komende reis is van 6 t/m 13 mei 2024
en wordt gefaciliteerd door reisorganisatie
Beter Uit. Het programma zal later dit najaar
te vinden zijn op hun website www.beter-

uit.nl/ierland maar wordt ook uitgelegd
tijdens onze informatiebijeenkomsten.
Deze worden gehouden op twee
zaterdagmiddagen: op 30 september a.s. in
de Bilt en op 14 oktober in Laren, beide om
14 uur. Als u één van deze bijeenkomsten

wilt bijwonen, geeft u zich dan op bij
truus.kreeft@hetnet.nl of 06 20324601.
Dan hoort u ook waar het is.

Gerarduskalender 2024: elke dag een
beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door
Klooster Wittem, is een scheurkalender met
elke dag op de voorkant een spreuk die
opbeurt of aanzet tot nadenken. Op de
achterkant staan afwisselend moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende
onderwerpen.

De Gerarduskalender 2024 kost € 9,75 en is

de verkrijgen op het Kerkelijk Bureau.


http://www.beter-uit.nl/ierland
http://www.beter-uit.nl/ierland
mailto:truus.kreeft@hetnet.nl

Kijk ook op olvbilthoven/verdieping/uitgelicht

Hebt u al eens naar De Ongelooflijke
Podcast geluisterd? In deze podcast
bespreken de journalist David Boogerd en
de theoloog des vaderlands Stefan Paas
verdiepende thema’s met spraakmakende
gasten zoals Arjen Lubach en Herman
Finkers. Zo zijn onder andere de
onderwerpen ‘Dank God voor atheisme’,
‘Wonderbaarlijke genezingen, kan het?’ en *
De religieuze supermacht India’ aan de orde
geweest. De podcasts duren ruim een uur
en zijn te beluisteren via de ongelooflijke
podcast link (zie de website).

Verder willen wij de minicolleges, waarin
liederen van de dichter en theoloog Huub
Oosterhuis behandeld worden, aanbevelen.
Deze colleges van de Verrijzeniskerk in
Maarssenbroek zijn ter plekke te
beluisteren maar ook online op de avonden
zelf of nadien te bekijken. De liederen die
besproken worden zijn: ‘Aan de voet van de
berg’, ‘Gij peilt mijn hart en doorgrondt mij’,
‘Lied tegen de derde wereldoorlog’, ‘Veel te
laat heb ik je lief gekregen’ en ‘Wat ik gewild
heb’. De bijbel als inspiratiebron voor deze
liederen en de betekenis van de liederen in
de actualiteit van ons leven worden

toegelicht.
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Wat ik gewild heb,
wat ik gedaan heb,
wat mij gedaan werd,
wat ik misdaan heb.

Wat ongezegd bleef,
wat onverzoend bleef,
wat niet gekend werd,
wat ongebruikt bleef.

Al het beschamende,
neem het van mij.
En dat ik dit was

en geen ander.

Dit overschot van stof van de aarde,
dit was mijn liefde.

Hier ben ik.

Huub Oosterhuis




Lief en leed ‘ Vieringen Schutsmantel ’

overled ledere zaterdag om 10.30 in de
verieden kapel van de Schutsmantel.

10 juli mevrouw Mia Stouten-Zaalberg

14 juli de heer Eddy Mascini (94 jaar) ‘ Vieringen Koperwiek )

23 juli mevrouw Thea Donker - Raijmakers (75 jaar) ledere eerste donderdag van de

21 augustus mevrouw Marie-Elise Vos maand, oecumenische viering om
19.00 uur, Koperwieklaan 3

‘ OLV wandelochtend ’

ledere laatste donderdag van de
maand om 10.00 uur, vanaf de kerk

Ingezonden brief

Beste leden van de Pastoraatgroep en Parochianen,

In de afgelopen maanden hebt u met veel initiatieven en enthousiaste samenkomsten aandacht
kunnen geven aan het 100 - jarig bestaan van de OLV parochie.

Ik hoop van harte dat het u allen heeft gesterkt om hoopvol gericht te blijven op de toekomst.
Hoe volgende jaren zich zullen ontwikkelen, kunnen we niet overzien, maar alle toekomst
wordt wel gedragen door de krachten van dit moment en deze tijd. Wat gezaaid is, kan tot
bloei komen en daarop moeten we hopen.

Daarom mijn gelukwensen met dit jubileum. Ik heb met belangstelling de berichten gevolgd
in het maandblad; boeiend en telkens weer verrassend. Ze kenmerkten zich door optimisme en
door elkaar ondersteunend dankbaar het jubileum te vieren. Alle reden om ieder, ouderen en
jongeren, al het goede te wensen voor de tijd die voor ons ligt. Het zal de moeite waard zijn
om u te blijven inzetten voor de geloofsgemeenschap en ook voor het mooie kerkgebouw, dat
een markante en levendige plek is in de naaste omgeving.

Al is mijn directe betrokkenheid bij de gemeenschap veranderd, nadat ik ophield waarnemend
pastoor te zijn, is mijn gevoel van mee beleven en van belangstelling gebleven.

Een ieder wil ik graag alle goeds wensen en ook moed en vertrouwen.
Dat we de goede dingen blijven vieren in sterk geloof, dat ons helpt vooruit te zien.
Gods zegen voor u allen.

[ /¢
“Frans Zwarts, pastor.
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Notarissen Houwing en van Beek
“Altijd betrokken, altijd dichtbij!”
030 2290811 Bilthoven
www.houwingvanbeek.nl

ERA Makelaardij Coljee
Verkoop, taxatie
Bilthoven, Den Dolder
0302202940 info@coljee.nl

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

Informatie

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

Kerkelijk Bureau

Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur
Informatie en misintenties.

Financiéle en kerkhofadministratie
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma, wo en vr 09.00-12.30 uur

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en
Mariaparochie.

Bijdragen zijn bestemd voor de OLV.

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof
06 23785707 (Philip Vos)

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451
www.drentuitvaartverzorging.nl

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Van Doeveren Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel
www.vandoeveren.nl

Verzoek om ziekenbezoek en dopen
via de kerktelefoon 06 45032862
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Redactie
Peter Leermakers, 06 54295143

Kopij

samenkerkolv@gmail.com

Kopijdatum volgende nummer: 16 sep.
Looptijd: 1 — 31 oktober
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